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2: Voorwoord 2019 

Beste motorvrienden. 

Op dit moment dat ik dit zit te schrijven is het winter, 

dus de meeste motoren staan nog op stal. Maar als de 

dagen weer wat langer worden en het zonnetje komt 

een beetje voor de dag, dan komen de motoren toch al 

weer snel uit hun winterslaap.  

Maar er zijn ook rijders die hem nodig hebben voor het 

werk,  met een goed pak aan is het ook wel te doen, 

maar dan is het wel goed opletten. 

Het afgelopen jaar is zeer goed geweest voor ons als 

motorrijders, door de drukbezochte deelname aan 

diverse tourritten en evenementen mogen we 

terugkijken op een mooi motorjaar. 

Hopelijk wordt het dit jaar weer z’n goed jaar.  

Wij hebben tenminste weer diverse mooie activiteiten op het programma staan dit alles zeer 

kundig in elkaar gezet door onze webmaster en redacteur Frans Dekkers. 

Alle activiteiten van het afgelopen jaar staan in het jaarboek en verder kun je alles bekijken 

op onze website. WWW.MC-LAURENTIA.NL 

Te beginnen met onze jaarlijkse motor zegening op 2e paasdag, toch altijd een mooie 

bijeenkomst voor vele motorrijders. 

Begeleiding van de Peelland Truckrun en het motorweekend begin juli. 

Ook dit jaar gaan we naar Duitsland in de vulkaan Eifel naar Manderscheid, het 

tentenweekend naar Texel, dit jaar in augustus. Verder staan alle andere activiteiten in ons 

jaarboek.  Maar mocht je ook iets hebben laat het ons weten dan kunnen we dat alsnog 

iedereen laten weten via de mail.  

Ook zou het mooi zijn als je vrienden of kennissen mee brengt, die dan misschien ook lid 

willen worden van onze motorclub. 

Hopelijk mogen we ook diverse jeugdleden verwelkomen bij onze vereniging om de 

toekomst van de club te waarborgen. 

Bij deze wil ik alle adverteerders en begunstigers bedanken voor de bijdrage aan de 

motorclub. 

Zij maakten het toch weer mede mogelijk om ons jaarboek te maken. 

Ook wil ik mijn medebestuursleden bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar voor de 

motorclub, (Lenie, Loes, Wilbert en Christian). 

Rest mij nog iedereen een veilig en gezond motorjaar toe te wensen en hopelijk je terug te 

zien op onze volgende activiteit.        

                  Door: Adriaan 
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3: Agenda MC-Laurentia 2019 
  

 

 Tour & Evenementen kalender 2019   

     

Maand Datum Evenement Plaats Aanvang 

     
Maart ma 11 Algemene ledenvergadering  De Weijerij  20.30 uur 

     
April Zo  7* Peelland Truckrun Deurne van Kessel 10.00 uur 

     

April ma 22 Motorzegening + toertocht van ± 125km Kerkplein  10.00 uur 

     
Mei zo 5 Vrije rit van Kessel 09.00 uur 

     
Mei za 25* Rit met BBQ ± 160km Molen 13.00 uur 

     
Juni ma 10 Ad van de Burgt rit van Kessel 08.00 uur 

 
Juni zo 23 Vrije rit van Kessel 09.00 uur 

 
Juni zo 30 TT-Assen  eigen gelegenheid van Kessel 06.00 uur 

     
Juli  *t/m 75  Weekend Manderscheid Diverse    uur __.__ 

     
Juli zo 28 Vrije rit van Kessel 09.00 uur 

 
Aug 24 t/m 25* Weekend Texel van Kessel 08.00 uur 

 
 Sept za 14 Toertocht waterval (±250km) van Kessel 08.00 uur 

 
Okt zo 6 Vrije rit van Kessel 09.00 uur 

 
Okt zo 27 * Snertrit van Kessel 09.00 uur 

        
Nov za 9 * Feestavond  ???? 20.00 uur 

     

  

Wijzigingen voorbehouden   

Zie anders www.mc-laurentia.nl  bij nieuws   

  

Vertrek bij Tankstation van Kessel  

 

   

    *Met ster is opgeven bij het bestuur   

Deze zullen per E-mail bekend worden gemaakt, ook introducees zijn welkom tijdens deze ritten. 
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4: Rügen grootste eiland van Duitsland 

Rügen, wie is er nog nooit geweest, ik al een paar keer met de auto en caravan op een 

camping.  Het idee was er altijd al om er eens met de motor heen te gaan en er rond te 

toeren.  

Dag 1 vrijdag. Zo was het idee en zo is het ook gekomen. Samen met Jo Schlechtriem vertrok 

ik  vanuit Venray naar het oosten. Binnendoor was de opzet en dat lukte ook goed tot 

Osnabrück. Daar besloten we toch een snellere 

weg te zoeken , zo waren we langer onderweg als 

we hadden ingepland. Tot aan Bad Oeyenhausen 

ging het goed, toen kwamen de files. Geluk op de 

motor is je kunt er 

tussen door, pech in 

Duitsland het mag niet. 

Jammer dan, ook de 

Polizei zal niet in de file staan dus wij er toch tussen door. Dit 

ging door tot voorbij Hannover.  Daar zochten we de binnen 

wegen weer op. Toen het tijd werd om de avondstop in te lassen 

waren we bij het plaatsje Gifhorn. Daar was nog plaats in de 

herberg en konden ons opfrissen om in die Stube iets te gaan 

eten, en ja de schnitzels waren ook hier goed en betaalbaar. Na 

het buikje rond gegeten te hebben gingen we nog even de 

benen strekken. Toevallig dat ze hier een molen museum 

hebben, dus daar maar eens gekeken en ja het is de moeite meer 

dan waard. Terug in het hotel werden de bedje opgezocht en vielen we in een diepe slaap.  

Dag2zaterdag. Na het ontbijt werd het tijd om te vertrekken, alleen stonden de sluizen open, 

dus de regenkleding maar aan. En 

de binnendoortjes hebben we 

gelaten wat het was, de Bundesstrasse 

hebben we genomen tot aan Schwerin.  

Onderweg kon de regenkleding weer uit en 

konden we genieten van de goede 

wegen in het oosten. Bij Schwerin 

hebben we de Autobahn naar Rostock 

genomen en de opzet was om dan weer 

binnendoor te gaan. Maar de Autobahn 

was wel van het nieuwe soort, en rustig. Na Rostock werd de route binnendoor weer 

opgepakt en werd het tijd voor Oost-Duitse Bradwurst, en je gelooft het bijna niet maar 

direct van de snelweg af troffen we gelijk een Imbiss. Niet zoals in Nederland mooi betegeld 
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en terrasje, maar simpele overkapping en een doorgeefluik vanuit de keuken. Maar het 

smaakte en die kon Jo ook weer van zijn bucketlijst strepen. 

Binnendoor ging het verder naar Stralsund, de betonwegen langs de kust werden opgezocht 

en berden. Het land van voor de wending lag zo voor ons. Mooi om mee te maken. 

Aangekomen in Stralsund werd het tijd voor een bakje en in de haven was een leuk 

restaurantje waar we genoten van een 

tasse kaffee.  De brug naar Rügen 

werd genomen en zo reden we het 

eiland op naar ons verblijf in het 

Jugendherberg in Prora. Dit was lang 

geleden bedoeld om de 

Parteimitglieder een leuke vakantie te 

bezorgen. 5 Km flatgebouw met de 

identieke indeling zodat het voor 

iedereen gelijk was. 

 

Daar aangekomen konden we ons inboeken en de kamer opzoeken, bedje opmaken en klaar 

maken voor het diner. Dit wilden we in het plaatsje zelf doen, maar helaas. De Goldwing 

startte meteen maar de TDM was niet aan te krijgen.  Nar wat heen en weer geduw kregen 

we hulp van andere motorrijders. Zij hadden wel zwarte jasjes aan met stickers ( MC 

Gremium Jever)erop maar het zijn motorrijders en die helpen elkaar. Nadat ook zij 

probeerden de TDM aan te duwen en er ook niet het 

gewenste resultaat bereikten besloot ik maar om het 

uit elkaar te halen, nadat de bougies schoon en droog 

waren startte de TDM in één keer. We vonden nog plek 

in een klein restaurantje, maar moesten wel buiten 

zitten. Maar na 20 min. mochten we toch binnen zitten, 

de regen kwam met emmers naar beneden. Maar ook 

aan deze dag kwam een einde en zochten we onze 

kamer in de Jugendherberg maar weer op. 

Dag3 zondag. De planning voor de dag doorgenomen en 

besloten dat we toch maar de rit naar Peenemunde 

zouden maken, we waren in de buurt en het was maar 

180 km verder. Dit is het museum over de V raketten 

van de IIWO, die hier ontwikkeld en gebouwd werden. 

Heel interessant, mocht je in de buurt zijn en je 

interesse gaat naar de IIWO . Nadat we dit allemaal bekeken hadden reden we weer terug 

naar Rügen waar we verder het eiland gingen bekijken, de paviljoens aan het strand, de 

vuurtoren (wel een pokke end lopen)en de mooie omgeving waren het bezoeken meer dan 
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waard. Onderweg `s avond terug gingen we nog even bij de Italiaan langs om de inwendige 

mens te versterken.  En `s avonds is het rustig op het hele eiland, de toeristen zijn weg en 

dan kun je echt genieten van de mooie glooiende omgeving. 

Dag4 maandag. Tijd om de boel weer op de motor te stouwen en richting huis te gaan. De 

route ging binnen door terug,  we kwamen door dorpjes en over wegen alsof het hier 40 jaar 

stil heeft gestaan.  Maar ook door dorpen waar het nieuwer was dan bij ons thuis. Dit is een 

mooie ervaring. Vooral hier binnendoor  is de rit al meer dan waard. Tegen de tijd dat ons 

zitvlak liet merken het is genoeg voor vandaag waren we in de omgeving van Nienburg. Daar 

een hotel vinden voor twee motorrijders viel niet mee, na de derde hotel hadden we geluk.  

Het restaurant wat ze 

ons aanbeveelden 

had `s maandags 

Ruhetag, maar 

genoeg 

mogelijkheden in het 

centrum om onze 

honger te stillen. 

Dag 5 dinsdag. Via de 

bekende 

binnenwegen pakten 

we later op de dag de 
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Autobahn A2 om weer thuis te geraken. Daar kwamen we rond 15:00 uur aan. Het was een 

leuke trip van iets meer dan 2500km maar meer dan de moeite waard.  

Door: Gert 
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Rijden in een groep 

Rijden in een groep doen we meerdere keren in het jaar. En het gaat ook altijd wel goed 

maar er zijn een paar verbeter punten.  Dit met name in de bebouwde kom.  

Stel je rijd met 10 motorrijders de bebouwde kom in, meestal 

heb je een afstand van 30 meter van elkaar. Dat is dus gauw 300 

meter. Dan komt er een verkeerslicht, staan we netjes bij elkaar 

als het op rood staat.  Licht gaat op groen en we rijden  

achterelkaar de kruising over.  Toen we naast elkaar stonden 

hadden we maar ongeveer 5 x 4 meter nodig.  Nu trekt de groep 

zich uit elkaar en wordt het een lange sliert wat resulteert in dat  

laatste net voor oranje het verkeerslicht passeert.   

Zijn we met meer, gaan 

de 11e  en 12e  enz. door 

oranje of zelfs rood. 

Blijven we naast elkaar 

rijden, wat qua veiligheid 

makkelijk kan komen we 

met gemak door het 

groene licht.  Zelfde geld 

natuurlijk ook voor rijden 

in de bebouwde kom. 

Daar kunnen we 

gemakkelijk met z`n 

tweeën naast elkaar 

rijden, dit scheelt een hoop ongemakken bij 

de kruispunten. Samen rijden en samen 

optrekken. Denk hier eens aan als je voor de 

zoveelste keer net door donker oranje gaat om 

de groep niet te missen. Ook qua snelheid!!! 

  



14 
 

 



15 
 

  



16 
 

5: Motorrijden ondanks een lichamelijke beperking  

  
Voor velen is motorrijden een leuke en 

verslavende hobby en gaat het bloed 

weer harder stromen als in het 

voorjaar de motor van stal wordt 

gehaald om de eerste kilometers te 

gaan rijden en voordat het echte 

motorseizoen begint natuurlijk eerst 

naar de motorzegening in Milheeze. 

Motorrijden was vroeger voor mij als 

klein mens een jongensdroom en is 

rond m’n 35e levensjaar werkelijkheid 

geworden. Nu heb ik een hele grote passie voor motorrijden ontwikkeld en leef m’n droom 

bijna elke dag, ondanks een lichamelijke beperking van mijn lengte van 128 cm.  

  

Samen met mij zijn er op dit moment in Nederland honderden andere mensen met een 

lichamelijke beperking die toch kunnen en mogen motorrijden met behulp van kleine en/of 

grotere aanpassingen voor mens en/of machine. Ze hebben daarbij allemaal op min of meer 

vergelijkbare wijze het volgende traject doorlopen dat na een informeel gesprek meestal 

begint met een intakegesprek op een zittingsdag:  

Op een zittingsdag waarbij ook iemand van 

CBR aanwezig is wordt van alles besproken en 

getoetst met o.a. een meetinstrument om 

bijvoorbeeld je reactiesnelheid te kunnen 

meten of om te kijken hoe sterk je bent een 

zijwaartse beweging van de motor op te 

kunnen vangen. Als de eindbeoordeling 

positief is bevonden zullen er mogelijk 

aanpassingen gemaakt moeten worden voor 

mens en/of machine. Bij bepaalde 

aanpassingen aan de motor moet deze in sommige gevallen opnieuw worden gekeurd door 

de RDW. Vervolgens volgt een beoordeling door CBR van mens en machine en als je nog 

geen rijbewijs (meer) hebt zullen daarna nog de nodige lessen en het examen volgen.   

Veel mensen weten niet dat motorrijden met een lichamelijke of mentale beperking nog 

steeds mogelijk is. Vaak wordt gedacht dat de wet het niet toestaat, of lijkt het bijvoorbeeld 

heel gevaarlijk om met 1 arm en orthese of prothese motor te rijden, maar er is meer 

mogelijk dan je denkt.   

Om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden om motor te rijden met een beperking 

bestaat de Stichting Motormobiliteit voor Gehandicapten (SMvG).  

SMvG bestaat uit ervaringsdeskundigen met een beperking en willen hun kennis en ervaring 

graag delen met iedereen die gelooft in de passie van motorrijden. De nadruk ligt vooral op 

het voorlichten en ondersteunen van iedereen die ondanks een aangeboren of later 

verkregen handicap heel graag in het motorzadel wil.  Mocht u ons willen ondersteunen  

0f informatie over aangepast motorrijden kijk op www.smvg.nl     
          Door: Leendert Poortenaar   

http://www.smvg.nl/
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Belevenissen Bert van Rixtel bij MC Laurentia 

Mijn naam is Bert van Rixtel inmiddels 66 jaar 

oud en getrouwd met Marianne Verbakel.  

Wij wonen in Bakel en hebben twee dochters 

Misrie en Pauley. 

Ik ben weer met motorrijden gestart nadat 

mijn dochter Misrie haar motorrijbewijs 

behaalde en mij vroeg met haar een motor te 

gaan kopen. Daarna stelde ze voor dat ik ook 

een motor zou kopen zodat we samen zouden 

gaan rijden. Ik heb toen een Honda Deauville aangeschaft en werd lid van een motorclub in 

Stiphout. Deze ging echter ter ziele. 

Door Henry van de Zanden werd ik gewezen op MC Laurentia. Mijn 1e motorzegening in 

2017 was een feit en heb ter kennismaking met de vereniging deelgenomen aan enkele vrije 

ritten. Daarna ben ik in 2018 lid geworden van deze vereniging. 

Daarnaast ben ik (bestuurs)lid van de Vereniging Verkeersregelaars Helmond (VVH) die 

evenementen in de omgeving van Helmond ondersteunen en begeleiden. 

Door privéomstandigheden heb ik in 2018 niet veel ritten gemaakt doch ben wel mee 

geweest naar het weekend 6/7 en 8 juli in het mooie Sankt Goar Am Rhein.  

Vooraf kregen we de routes, gemaakt door Frans Dekkers, voor de heenreis, tijdens het 

verblijf en de terugreis via mail. Een compliment voor dit zorgvuldige werk van hem en zijn 

organisatie is zeker op zijn plaats.  

Vanwege de veiligheid gingen we in verschillende groepen op weg.  

Ik maakte deel uit van de groep Frans Dekkers en Lenie Dekkers Derks, Loes en Erik Cox.Leuk 

om te merken dat je op de heenreis van 300km door gebieden komt, die je zeer bekend voor 

komen zoals Euskirchen waar een neef van mijn vrouw woont, die ook een fervent 

motorrijder is. Of via Cochem en Valwig, waar ik elk jaar een weekend met vrienden verblijf 

en dan mijn wijnvoorraad aanvul. Uiteindelijk arriveren we bij hotel in Rheinperle in Sankt 

Goar schuin tegenover de beruchte Loreleyrots. Vlakbij het hotel konden we onze motoren 

stallen in 2 grote parkeerboxen langs de Rhein. 

Voor het diner werden we door de receptionist van ons hotel verwezen naar de binnenstad 

van Sankt Goar naar, als ik me het goed herinner, Hotel zur Lorely. We hebben inderdaad 

daar 2 avonden smakelijk gegeten op het terras vanwege het goede weer dat ons dat 

weekend ten deel viel. De 2e dag hebben we na een stevig Duits ontbijt een prachtige tocht 

gemaakt van 160km waarbij we oa geluncht hebben in Rüdesheim. Saillant detail was dat 

Frans bij het begin van een bochtig traject een sein gaf en ieder die dat wilde op eigen 

gelegenheid met wat meer snelheid dit traject kon nemen. Op zondag hebben we de 

thuisreis weer aanvaard en zijn we allemaal weer, na een geweldige rit van 265km, veilig 

gearriveerd op onze thuisbasis Milheeze. 

Door: Bert  
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7:  Motorzegening 2e Paasdag 2018 

Net als voorgaande jaren de jaarlijkse motorzegening van Motor Club Laurentia, op het 

Pastoor Simonisplein bij de Sint-Willibrorduskerk te Milheeze. 

De motorzegening begon om 11.00 uur en het verzamelen vanaf 9.30 uur. 

Altijd afhankelijk van het weer, slechte vooruitzichten, maar ook nu waren de weergoden 

ons goed gezind, niet koud en wel droog, met af en toe een klein zonnetje.  

Rond 10.00 uur begon het plein vol te lopen, ook naast de kerk kwamen steeds meer 

motoren te staan.  

De Paashaas werd door Frans Dekkers op 

de motor opgehaald, onder begeleiding 

van een motoragent met alle toeters en 

bellen, wat een herrie die sirenes van 

dichtbij        

 

 

 

 

De wachtenden deden zich tegoed aan koffie/thee en een koekje, en de motoren van                

 Manic Mechanics werden uitgebreid bewonderd,  
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en diegenen die de route nog niet op de 

navigatie hadden staan konden terecht bij 

Frans Mennen om de route op hun TomTom 

of Garmin te krijgen.  

Frans nogmaals dank voor je tijd. 

 

 

 

Na de toespraak van Pastor van den Bosch 
mochten alle motoren (150) met rijders en evt. 
duopassagiers een voor een het podium 
oprijden voor een persoonlijk woord en de 
zegen. Het gewijde water vloeide rijkelijk. 

 

 

 

 

Na de motorzegening was er een toertocht richting Venlo, Brüggen, Roermond van ongeveer 

145km met voldoende koffie adressen.  Deze 

was zowel voor TomTom en Garmin 

verkrijgbaar, als suggestie was de 

Watermolen in Brüggen als koffie/lunchstop 

aangegeven. 

 

 

En natuurlijk dank aan alle vrijwilligers van 

MC Laurentia die deze dag weer hebben 

mogelijk gemaakt. 

 

                                           Door: Lenie 
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8: Bloesemrit met aansluitend een BBQ 2018 

 

Het was 5 mei, maar wij gebruikten deze dag om de 

bloesemrit te rijden en ons ‘s avonds eens heerlijk te 

verwennen met een BBQ  bij de Laurentia molen. 

 

Zoals zo vaak werd ook deze keer de rit voorbereid en 

gemaakt door Frans en Lenie. 

Ze hadden hem zelfs de week ervoor al voorgereden om 

de fouten eruit te kunnen halen. 

 

Loes en Adriaan hadden gezorgd dat bij de Laurentia 

molen de tafels klaar stonden evenals de bekers en de 

koffie, het eten werd rond 17.30 uur gebracht, en zo 

konden wij aan de rit beginnen. 

 

12.45 uur verzamelen en om 13.00 uur vertrekken en het werkte, want iedereen die mee 

reed was er dan ook. 

Klokslag 13.00 uur ging de rit richting de Rips en dit onder het genot van een fantastisch 

zonnetje en achter de nieuwe motor van Riekie aan, maar Frans natuurlijk voorop. 

Via Mill naar Grave, daar over de Maas, een heel stuk over de dijkweggetjes langs de Maas 

waar het altijd mooi rijden is, maar dat weet ieder die af en toe met de motor op pad gaat. 

Door Batenburg, langs de ruïne. Ondanks het mooie weer vond ik de drukte meevallen en 

dat maakt het rijden een stuk prettiger.  

 

Slingerend naar Appeltern waar je dan richting Tiel toch de bloesem verwacht maar helaas, 

ik denk dat we een weekje te laat waren.  In de verste verte aan de fruitbomen geen 

bloesem meer te zien. Wel gele koolzaadvelden, zeer sappige groene bomen en gras, en dat 

straalt ook lente uit.  Erg mooi en zeker de moeite waard. 

 

Na 90 km bij de 3 Zussen in Meteren, een kop koffie 

gedronken met iets lekkers erbij.  En ik moet zeggen 

als je toch in de buurt bent een aanrader, luxe terras 

met goede bediening. 

Vervolgens mochten we nog 75 km rijden via 

Waardenburg een stukje A2 om over de Waal te 

komen, richting Den Bosch. Waar we met een 

bochtje omheen zijn gereden naar Kaathoven. 

 

Al slingerend zijn we via Veghel, Erp, en Gemert naar onze vertrouwde Laurentia molen 

gereden. 
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En precies op dat moment kwam Tilly van Buel aangereden met de BBQ.  

 

Het kon niet mooier gepast. 

Waar we met 8 rijders hadden gereden, kwamen we met 4 (alleen bestuur en Frans) bij de 

molen, de afgehaakte rijders kwamen later met fiets of auto, en sloten er nu nog 7 

leden/partners aan om met totaal 15 personen te BBQ-en.  En zoals wij zijn, met zijn allen de 

tafel gedekt en het vuurtje aan proberen te steken. En er moet natuurlijk op zo’n dag toch 

iets tegen zitten, het vergde een klein onderzoekje om ook de derde pit aan te krijgen.  Het 

mag nauwelijks tegenzitten genoemd worden.  

Jan mocht ons redden want er was geen roker 

onder ons, maar gelukkig had Jan vuur bij.   

Langzaam kwam de BBQ onder een prachtig 

zonnetje op gang en waar kun je dan beter zitten 

dan onder de wieken van onze vertrouwde molen. 

Langs de weg, waar je nog af en toe naar een 

bekende kunt zwaaien.  Wel moet je dan daarna uit 

leggen wie dat was. Er is altijd wel iemand die niet 

iedereen kent. Dus gesprekstof genoeg.  

Daar zaten we warm en hopende dat de zon onder de boomgrens vertrok, om er niet meer 

tegenin te hoeven kijken, maar het werd toch koud toen hij onder de boomgrens was gezakt. 

We hebben het toch tot bijna 21.00 uur vol gehouden. 

Ook nu weer samen opgeruimd en met een tevreden gevoel naar huis terugkijkende op een 

geslaagde dag. 

 

 

 

Maar natuurlijk ook 

een bedankje aan 

Francien en Mares is 

wel op zijn plaats voor 

de ontvangst en 

gastvrijheid bij de 

molen. 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Christian 
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9: Peelland Truckrun 2018 

Een kopje koffie, ontvangst van ons lunchpakketje, aantrekken van de veiligheidshesjes,  

7 leden van MC Laurentia (met nog veel andere motorrijders) zijn er klaar voor. 

Na de briefing van Peter van Lierop, waarbij de route 

doorgenomen werd en nog enkele tips gegeven, werden 

de motorrijders verzocht zich voor de colonne 

vrachtwagens op te gaan stellen, om precies om 11.00 uur 

na het vertreksein vooruit te rijden en de 

kruispunten/rotondes die aan de route liggen 

verkeersveilig te maken/houden. 

Voor de 30e keer een colonne met dit jaar 166 

vrachtwagens met chauffeurs en hun bijrijders, mensen 

met een beperking die door deze tocht wederom een 

geweldige dag hebben gehad.  

Langs de route was er zoals gewoonlijk volop bekijks en werd er onophoudelijk gezwaaid en 

geclaxonneerd. Een belevenis die de deelnemers zich nog lang zullen heugen. 

Zondag 22 april, een mooie zonnige dag met maar een paar grote druppels regen, heel veel 

blije gezichten in de vrachtwagencabines, daar doe je het voor. 

Na terugkomst was er koffie, een frietje met snack en een attentie voor alle motorrijders, en 

kon je genieten van een demonstatie met miniatuurvrachtwagens, wederom een geslaagde 

dag, volgend jaar zijn we zeker weer van de partij. 

           Door: Lenie 
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10: De Ad van de Burgt Rit 2018 

Mooi weer, dus je verwacht toch wel een paar rijders voor een mooie rit door de Eifel en een 

stukje door de Ardenne. Maar er stonden maar 3 personen, die waren dan ook wel mooi op 

tijd, toch maar gewacht tot 10 minuten over 8 maar het werden er niet meer. 

Dus Jan Maas, Frans Mennen en ik op pad. Maar goed in Deurne bleven Jan en Frans al staan 

dus ben ik maar om gedraaid. Vragende naar wat er aan de hand was bleek het remlichtje 

van Frans zijn motor te blijven branden.  Als het lichtje van de ABS-brand kun je het nog wel 

eens riskeren maar zonder rem wordt het wel een erg groot risico.  Dus Frans weer naar 

terug naar huis, Jan en ik verder op pad. 

Als slingerend over de Duits-Nederlandse grens naar het zuiden des lands gereden.  Een erg 

mooi alternatief voor de A2. Na een vlotte rit eenmaal in Duitsland moesten we nog om de 

rand van Aken en dan begint het bosgebied.  Maar ook hier een wegafsluiting, een omleiding 

was niet aangegeven, dus de gps maar eens vergroot om te kijken of er geen mooi weggetje 

toch die richting uit liep. En jawel dat was er wel, een klein weggetje door bos en landerijen. 

Wij daaropaf maar de weg werd steeds kleiner en kleiner en stopte bij een prachtig klooster. 

Daar omheen stond op de kaart nog een klein weggetje.  Maar dit bleek zo klein dat het niet 

te rijden was met een gewone weg motor, dus toch weer een zandpad. We zijn omgedraaid 

en hebben een andere weg gezocht.  Na 10 maal keer om, keer om vond de navigatie de 

route weer terug.  Na deze een tijdje gevolgd te hebben gaf hij ons toch het gevoel dat we 

alweer op weg naar huis waren.  En dat klopt ook wel.  Hij had de route met ongeveer 50 km 

afgesneden en had zelf de terug weg alweer gevonden.  Niet dat ik dat heel erg vond want 

dit gaf wel de gelegenheid om weer op tijd terug te zijn.  Mijn dochter en schoonzoon waren 

beiden die dag jarig en dit gaf me de gelegenheid om toch nog een beetje op tijd op het 

feest te kunnen zijn.  

Dus na overleg met Jan besloten om de route toch maar te volgen zoals de navigatie al van 

plan was.  Een stuk over België waar het landschap toch wel even heel anders is dan die in 

de Eifel en de wegen zijn zoals bekend ook een heel stuk minder. We hebben daar een stuk 

weg gereden waarvan wij denken dat het ooit een verharde weg is geweest maar nu toch 

niet meer.  Al slingerend kwamen we in Vaals waar ook het toerisme begint en het drukker 

wordt op de weg.  Vandaar uit vrij recht naar huis gereden met nog een tank stop en een 

praat je met andere motorrijders.  Rond 14.30 uur heb ik Jan weer afgeleverd in Bakel.  Die 

ook nog gespot was door zijn dochter in Vaals. Je kunt ook niets doen zonder dat een ander 

het ziet.  

Na 320 km stonden weer op onze eigen stoep. 

 

Door: Christian
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Vrije rit MCL 2018 

Vrije rit naar Berg en Dal, Nijmegen op zondag 24 juni, een beetje fris maar het zonnetje 

deed een poging om door te komen, stonden om 09.00 uur 9 motoren met 7 rijders en 2 

rijdsters klaar voor vertrek bij van Kessel, Mares kwam in motorpak (zonder helm       ) in de 

auto aanrijden, zijn motor startte niet. 

 

 

Route werd snel aangepast en met hem de 

afspraak gemaakt dat we via Molen 

Laurentia zouden vertrekken, zodat Mares 

nog ff kon proberen om via de autoaccu zijn 

motor te starten. 

Gelukt!!! 

 

 

 

 

Om 09.15 uur vertrokken we met 10 motoren richting de Rips, om dan binnendoor via 

Oploo, Beugen, Oeffelt, Groesbeek, naar Keeken te rijden, verder langs de Waal over de dijk 

naar Nijmegen, bij de wildpassage stonden ons een paar paarden op te wachten, maar 

bleven netjes aan de kant staan zodat we er rustig langs konden rijden. 

 

Op de Waalkade aangekomen was het tijd voor koffie, maar helaas veel terrasjes gesloten, 

Restaurant de Kade was open en op het terras zaten enkele motorrijders en wielrenners. 

Veelbelovend. 

 

 

Kopje koffie/cappuccino/warme chocomel 

werden besteld en gevraagd of er nog iets 

lekkers bij besteld kon worden, resultaat 

nog 1 punt appelgebak, helaas dan alleen 

maar wat drinken. 
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De koffiebonen moesten nog geplukt 

worden, maar na heel lang wachten kwam 

onze bestelling, de 2 cappuccino en 2 

chocomeldrinkers boften met een normale 

hoeveelheid in kopje/glas, maar de 6 

koffiedrinkers moesten het doen met een 

bodempje, overigens lekkere koffie, in een 

kartonnen bekertje      . Een volgende keer 

zullen we naar een andere locatie op zoek 

gaan. 

 

 

 

 

 

Verder ging de rit, mooie smalle weggetjes 

richting Berg en Dal, Malden Cuijk, Haps, 

maar na wat wegomleidingen was TomTom 

iets van streek en hebben we de route 

aangepast en zijn we via Boxmeer, Elsendorp 

weer naar Milheeze teruggereden. 

 

 

 

 

We hadden beloofd tussen 13.00 en 14.00 uur terug te zijn bij 

van Kessel, enkelen hadden nog andere afspraken ’s middags, 

en precies 13.30 uur reden we bij van Kessel het terrein weer 

op. 

We kunnen terugkijken op een geslaagde zondag rit. 

 

 

 

    

Door: Lenie  
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11: MCL Brabantrit 2018 

Om 09.00 uur staan 6 motoren met rijders en 2 duopassagiers bij Tankstation van Kessel 

klaar voor vertrek. 

Ook onze nieuwe leden Marcel en Helmie van 

den Heuvel zijn van de partij (sinds een week lid 

      ), welkom bij jullie eerste rit met MC 

Laurentia. 

Het weer is goed, beetje fris maar droog met een 

aarzelend zonnetje, we vertrekken richting de 

Mortel, Gemert, Boerdonk, Keldonk, St. 

Oedenrode, Best, Oirschot, na een rondje langs 

de Kapel van O.L. Vrouwe van de Heilige Eik in 

Spoordonk, weer verder naar Moergestel, Biest-Houtakker en Diessen. 

Het is weer echt genieten van de mooie herfstkleuren onderweg, de smalle weggetjes langs 

authentieke boerderijen. 

 

In Esbeek bij “Herberg In Den Bockenreyder” 

stoppen we voor een lekker kopje koffie, het is 

inmiddels warm genoeg om in het zonnetje 

buiten op het terras te zitten, we zijn nu 

halverwege onze rit. 

 

 

Na een klein uurtje vervolgen we onze weg, na 

een klein oponthoud nl. de motor van Frank 

weigert te starten, maar dit is gauw verholpen 

door Marcel, die Goldwing-jongens hebben wėl 

materiaal in hun koffer      . 

Via Lage Mierde, Hoogeloon, Wintelre, Woensel 

noord, Nuenen, Helmond naar Bakel, hier eindigt 

onze route, in Milheeze is er jaarmarkt en het 

centrum moeilijk toegankelijk. 

Adriaan en Frans M. hadden nog andere verplichtingen, Frans en Lenie, zoals ook Marcel en 

Helmie hebben bij Frank en Marleen nog een half uurtje na gekletst over de geslaagde, 

gezellige maar bovenal mooie rit.  

Wat is ons Brabant toch mooi. 

           Door: Lenie 
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12: Weekend Sankt Goar 2018 

We hebben er zin in, om  08.00 uur verzamelen we (Bert, Frans en Lenie) bij Erik en Loes, na 

een laatste kop koffie worden de motoren gestart, vertrek naar Duitsland. 

Binnendoor een mooie route richting Düren, in Merzenich (na 110km) stoppen we bij een 

tankstation waar ze ook heerlijke koffie en verse broodjes verkopen. 

Na een klein half uurtje rijden wij verder, 

de omgeving wordt heuvelachtiger,  

onderweg genieten we van de 

vergezichten en na wederom 100km 

stoppen we bij Bakkerij Schillinger, het is 

inmiddels warm genoeg om buiten op het 

terras te zitten, na onze keuze voor de 

lunch doorgegeven te hebben, uitsmijter 

met 3 of 4 eieren (lekker voor de 

kamergenoot vannacht       ) genieten we 

van het mooie weer. 

 

 

Na de lunch vervolgen we onze weg  richting 

Cochem,  daar begint het echte stuurwerk, 

in Cochem de brug over en linksaf, 

binnendoor, smalle weggetjes, leuke 

haarspeldbochtjes, na 60 km komt de Rijn in 

zicht, echt genieten hier. 

 

 

 

 

 

 

Na aankomst bij ons hotel in Sankt Goar 

blijkt                                                                                   

dat we toch gebruik kunnen maken van 2 

grote garages, Frans wordt de 

sleutelbeheerder (hoofd garage      ), Lenie 

verdeelt samen met de hotellier de kamers, 

spullen naar boven, douchen en een lekker 

biertje aan de bar. 
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Rond 18.00 uur consumeren onze mannen 

iets te luidruchtig hun drankje, dit tot 

ergernis van de eigenaar, hij kan zijn andere 

gasten niet meer verstaan, en besluiten wij 

om naar restaurant Zur Loreley te wandelen, 

waar we van harte welkom worden geheten, 

en onze tafels gereed staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerlijk gegeten, genoeg gedronken en heel 

gezellig gekletst, daarbij fantastisch weer. 

 

 

 

 

 

Zaterdag na een uitgebreid ontbijt vertrekt 

een ieder om een route in de buurt te 

rijden, de temperatuur is al behoorlijk 

gestegen,  

 

 

 

 

 

 

 

onderweg komen wij langs terrasjes waar 

het slecht toeven is        en er bekende 

motoren geparkeerd staan en naar ons 

gezwaaid wordt, meerdere leden hebben 

de route, gemaakt door Frans, als dagtocht 

genomen. 
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’s Avonds wederom een wandeling naar Zur Loreley, en ook dan is het eten bijzonder goed, 

we hebben het hiermee echt getroffen dit jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagochtend wederom een heerlijk ontbijt, veel te veel, maar heel lekker, de tassen 

worden weer gepakt, de terugrit aanvaardt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meesten zijn rond 18.00 uur weer thuis, we kunnen terugkijken op een geslaagd, heel 

gezellig weekend. 

Door: Lenie  



46 
 

 



47 
 

  



48 
 

13: Weekend Drenthe en Overijssel 

Het traditionele weekend met de tent stond weer voor de deur.  Een tocht van ongeveer 600 

km stond in de planning met diverse culturele bezoeken in het noorden van het land. 

Volgens de lijst waren we met zijn 7nen maar toen kwam Joep er nog bij en Brian als laatste.  

Via de binnenwegen na Apeldoorn probeerden we Zwolle te bereiken, wat dus ook lukte.  

Wat niet lukte was het klooster binnen te komen. De Pastoors waren al op die leeftijd dat er 

spontaan geen rondleidingen meer werden gegeven. Alleen op afspraak.  

 

 

Dus konden we verder. De tocht ging verder 

naar Zwart Water alwaar we bij een restaurant 

aan de koffie en cappuccino gingen. Giethoorn 

was ons volgend doel, alleen het doel 

(museum)was niet bereikbaar dus hebben we 

maar naar al die mensen uit Zuid Azië in de 

bootjes gekeken.  
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Hier ging de reis verder naar Veenhuizen, het 

gevangenis museum. Onderweg genoten we van 

de mooie heide velden, zonde dat het zonnetje 

net niet scheen. In Veenhuizen bezochten wij 

het museum, best interessant als je er nog nooit 

geweest was.  

Of als het van verhalen van familie bekend 

zou zijn, kreeg je toch een mooie indruk. Hier 

werd ook de lunch genoten. Toen dit allemaal 

gebeurt was ging de reis verder naar Eelde, 

naar het internationale klompenmuseum. 

Maar onderweg moesten we toch echt de 

regenpakken aan doen. Noodweer kwam ons 

tegemoet. Onweer, donder, bliksem en 

bakken met water werd ons deel. Hier 

konden we nog maar stapvoets rijden, met 

geen beschutting in zicht. Maar ook hier kwam een einde aan. Het Groninger Vliegveld werd 

om rond en zo stonden we bij het museum.  

 

Hier hebben ze meer dan 2000 klompen uit de hele wereld. Na uitleg over het maken en 

waar de klompen allemaal vandaan kwamen 

was het tijd verder te gaan naar ons 

nachtverblijf. Maar eerst werd het 

boomkroonpad in Drouwen nog aangedaan, 

helaas waren we net te laat alles was al op slot. 

Maar mocht je een in de buurt komen moet je 

het toch eens bezoeken. In Gasselte op de 

camping de Berken waren we van harte 

welkom.  Hier gingen wij 44 jaar geleden ieder 

jaar naar toe met de familie.  Ieder zocht zijn 

slaapplekje op, drie hutten hadden we tot onze beschikking dus dat ging wel lukken. Nu nog 

eten, na enig overleg gingen we naar Drouwenerzand.  Hier hebben we genoten van de 

gastvrijheid, lekker eten en lekkere biertjes.  
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Zaterdag 26 aug. 

Ontbijtje met eieren en spek, dat is inmiddels 

traditie geworden op deze weekenden.  

 

Peter is dan de kok van de ochtenddienst. Alles 

heeft hij bij zich. Na het ontbijt was het weer de 

spullen inpakken en op naar Borger.  

 

 

Daar bezochten wij het Hunebedmuseum, helaas waren wij een uurtje te vroeg, alles was 

nog dicht. Orvelte werd aangedaan, de plaats 

waar iedereen eens geweest moet zijn, hier is 

het nog zoals het vroeger was, rust en gewoon. 

De koffie en krentewigge smaken er heerlijk. 

Maar na enige wandeling ging het weer op de 

motor verder. Dus verder naar Emmen alwaar 

we het langste graf van Nederland bezochten, 

langgraf van 43 meter met 2 hunebedden in het 

midden.  

 

Nadat ook Jan zijn motor weer schoon had ging het 

verder naar Schoonebeek. Het was even zoeken 

naar de JA knikkers, door de kermis waren ze 

verstopt, maar we hebben ze gevonden. Lunchen 

ging er ook niet, alles was door het feesten van 

zaterdag nog op slot, dus ging de reis verder. Maar 

onderweg een mooie locatie gevonden met super 

goed eten en lekker drinken. De reis ging verder 

naar Raalte, daar werd het AMM bezocht, hier moet 

je als motorrijder minimaal 1 keer geweest zijn. 

Meer dan de moeite waard.  Nadat iedereen alles 

gezien had ging de reis verder terug naar huis. A2 

A50 A73 en dan nog 20 km binnendoor en dan ben 

je weer in Milheeze. 

Luitjes allemaal bedankt was weer een fijn weekend.     Door: Gert  
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14: Najaars Toertocht 2018 

 ‘s Morgens met 10 motoren en 11 

personen gestart bij van Kessel, het weer 

was mooi en alles zag er puik uit.  Frans had 

zoals gewoonlijk de route weer correct 

uitgezet en we konden op pad.  Het was wel 

een flinke rit maar daarom ook al zo vroeg 

gestart, de rit was dan ook 275 km, niet mis. 

De route startend ging richting de rotonde 

peeldijk op weg naar den Twist of te wel 

Westerbeek.  

Maar eerst mocht de carrousel stal bij Verbakel nog vanaf de weg gezien worden, blijft toch 

een indrukwekkend beeld zoveel koeien die tegelijk gemolken worden.  Vandaaruit richting 

Boxmeer en Gennep langs de mooiste oude huizen die aan het water staan uit die regio. 

Maar er zouden er nog vele volgen.   

Want wie ooit over de 7 heuvelen vanuit Groesbeek Nijmegen in gereden is weet dat het 

altijd groter en mooier kan.  Over de Waal richting Arnhem die met zijn trolleybussen niet 

laat raden waar je bent.  Ook daar weer verder door de nostalgie de mooie natuur in.   

Namelijk het nationaal park de hoge Veluwe.   

Daar toch maar even gestopt, want we waren alweer rond de 100 km onderweg, en de 

kenner weet natuurlijk waar je 

stopt, op de Posbank natuurlijk. 

Waar het opvallend rustig was. Of dit nu 

was omdat het nog vroeg in de zaterdag 

was of dat er al zoveel mooie dagen 

geweest of dat bijna heel Holland er dit jaar 

al geweest is, ik weet het niet.  Maar ik 

vond de rust zo ook wel goed. Na een kop 

koffie met appelgebak voor de 

meeste, weer verder en hebben we 

het 2e deel van de hoge Veluwe gereden.  

Het moet wel gezegd er zitten wel een paar mooie bochten in dat stuk, die je ook nog 

redelijk kunt nemen als het niet druk is.   

Vervolgens weer door Arnhem richting de dijkjes. En ook die had Frans weer perfect 

gevonden.   

Langs de Neder-Rijn over de meest fantastische dijkjes naar Geldermalsen.   
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Waar we bij de 3 Zussen in Meteren iets voor de lunch hebben gegeten, het was tenslotte 

ook alweer 13.00 uur geweest.  

Daar zijn Frank en zijn Marleen rechtstreeks naar huis gereden omdat ze nog een andere 

verplichting hadden, net als Jolanda die iets later ook wat sneller dan wij naar huis moest.  

 

 

Wij zijn langs nog meer dijkweggetjes langs 

de Waal naar ‘s-Hertogenbosch gereden. Een 

beetje slingerend achter Veghel door, door 

Erp richting Gemert, weer naar het huisadres 

wat dit keer bij café zaal cafetaria De Molen.  

Zoals afgesproken zouden we daar onze rit 

stoppen.  

 In Bakel draaiden al verschillende leden af 

richting eigen huis. Uiteindelijk bleven we 

met 4 personen over of wel het bestuur. 

Rond de klok van 5 uur en een glaasje 

drinken ging echt ieder dan weer 

huiswaarts. 

Terugkijkend een geslaagde dag met een 

mooie rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door: Christian 
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15: DE SNERTRIT VAN 2018 

De start was ook dit jaar weer bij van Kessel 

olie in Milheeze. Deze keer was de verrassing 

niet alleen dat we met 22 personen gingen 

rijden, mede door het mooie weer, maar ook 

door de aankondiging in het Gemerts 

Nieuwsblad. En dat hadden meer mensen 

gelezen. We hadden 3 bezoekers waarvan er 

een uit Bakel komt en 2 uit Helmond.  Maar 

de redactie van Gemert Centraal had ook de 

krant gelezen.  Zij kwamen langs met de 

camera om ons vertrek te filmen. Ook de 

terugkomst bij de molen hebben ze weer 

gefilmd.  Omdat we met z’n groot aantal 

waren hebben we besloten om in 2 groepen te 

rijden. Dit voor onze veiligheid en de veiligheid 

van onze medeweggebruikers, en ook gewoon 

omdat het prettiger rijdt. Na een Brabants 

kwartiertje en het aanduwen van de motor 

van Peter (die het uiteindelijk toch niet ging doen) zijn we vertrokken in de richting van 

Helmond.  Daar zat het overigens niet mee, elk stoplicht of spoor stond wel op rood of was 

gesloten.  Dit gold althans voor de 2e groep. Eenmaal door Helmond ging het beter. Door 

Mierlo, Geldrop waar het ondanks de drukte meer mee zat. Verder de natuur achter 

Valkenswaard in. In Valkenswaard was het nog wel even zoeken omdat de route niet 

helemaal klopte, dus moet je even langs de weg voor een goed overleg. Maar ik denk wel 

dat het erbij hoort.  We zullen maar zeggen de charmes van het GPS rijden. Via Westerhoven 

Bergeijk en Luyksgestel naar België. Waar de koffiestop in Lommel gepland was.  

Het pleintje waar we de motor op zouden 

parkeren was bezet.  Er was een markt aan 

de gang, dit biedt wel wat drukte en 

gezelligheid en dan zit je meteen in een 

goede sfeer. De kroegbaas had voor ons een 

zaaltje gereserveerd waar we met zijn allen 

precies inpasten en de koffie met gebak 

konden nuttigen.   

Na een pauze van een klein half uur weer 

verder, want we hadden de cameraman beloofd dat we om 13.00 uur weer terug zouden 

zijn. En dat zouden we volgens de Tom Tom op een kwartier na halen.  Na vertrek in Lommel 
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toch maar even in België getankt.  De benzine was daar op dat moment 30 cent goedkoper 

dan in Nederland en dat is de moeite waard om even te stoppen.  Net buiten Lommel 

hebben we getankt en de groep van Frans heeft ergens in Lommel getankt. Toch waren wij 

net iets vroeger klaar en zo werd groep 2 toch groep 1.  Met de eindtijd op de Tom Tom van 

nog net iets later dan kwart over 1 moest er toch op een respectabele manier vort gemaakt 

worden.   En dat lukte, genietend van Neerpelt, 

Lille en Kaulille weer de Nederlandse grens 

over.   Langs de zinkfabrieken, die er overigens 

bijzonder verouderd uitzien, door Budel Dorp en 

langs het bekende vliegveldje naar Maarheeze. 

Dan kom je toch alweer gauw in de voor ons 

bekende gebieden zoals Someren en Asten waar 

op de Busserdijk net een groepje auto’s voor 

ons kwam.  Maar niet getreurd het ruime 

kwartier was ondertussen ingelopen naar een kleine 5 minuten.  Precies klokslag 13.00 uur 

kwamen we over de Kwaai bij onze molen en cameraman die stond te wachten.   Hij wist 

niet van welke kant wij zouden komen en was op van alles voorbereid maar niet dat we uit 

de Kwaai kwamen.   (Voor de buiten Millusse, Kwaai is de Karweide) maar even gestopt en 

flink geclaxonneerd zodat hij zijn camera op ons kon richten.  Later heeft hij er een bijzonder 

mooi filmpje van gemaakt inclusief interview met Adriaan, wat te zien is op Gemert Centraal.  

Bij aankomst bij de Laurentia molen stond de snert alweer klaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Dit liet zich goed smaken en met een mooi weertje was het dan ook dit jaar weer 

goed en gezellig toeven bij de molen.   

De snert was ook dit jaar weer een succes. De complimenten voor ons Loes. 

Mares en Francien wederom bedankt dat we 

gebruik mochten maken van de molen. 

 

 

En voor het warm maken van de snert en het worstenbrood.  

(Gesponsord door DekkenDerPaints Helmond)                                          Door Christian  
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16:  Feestavond MCL  

Op zaterdag 10 november 2018 

Hebben we zoals ieder jaar weer een 

feestavond georganiseerd voor de leden 

van onze motorclub. 

Dit jaar hebben we er voor gekozen om 

naar café-zaal “de Molen” in Milheeze te 

gaan, om gezellig met elkaar te darten 

onder het genot van hapjes en drankjes. 

 

 

Er waren 29 leden (incl. partners) aanwezig op de avond. 

 

 

We werden ontvangen met een lekker kopje 

koffie of thee, en Adriaan sprak ons een 

woord van welkom toe.  

Ook hebben wij als bestuur onze nieuwe 

polo’s en petjes gepresenteerd. (deze 

kunnen nog steeds besteld worden). 

 

 

 

Na wat geklets en gekeuvel werden we in duo’s verdeeld om daarna te beginnen met het 

dart-toernooi, dat ons uiteindelijk de hele avond heeft bezig gehouden. 

 

 

Het  was af en toe een hete strijd        , maar 

er werd vooral veel gebuurt, gelachen en 

gedronken. 
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Ook kwam er af en toe iemand rond met 

wat lekkere hapjes, zodat we aan het einde 

van de avond zeker niet met honger en 

dorst naar huis hoefden. 

 

 

 

 

 

 

Het dart-toernooi werd uiteindelijk 

gewonnen door Rens Rijkers en Patrick van 

Geffen. 

 

 

 

 

 

 

De tweede plaats was voor Mares Verheijen 

en Rens Kuipers. 

 

 

 

 

 

Een mooie derde plaats voor Christian Thomassen en Erik de Bruijn (helaas geen foto) 

Alle 3 de winnende teams gingen met een mooie beker naar huis. 
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Al met al,  weer een geslaagde avond als 

afsluiting van het motorjaar 2018, zodat we 

weer met goede moed aan een nieuw jaar 

kunnen beginnen. 

 

 

 

 

 

Heel graag zien we jullie op onze motorzegening op maandag 22 april, tweede Paasdag, en 

wensen iedereen weer een heel goed, gezellig en vooral veilig motorjaar toe! 

 

Door: Loes 
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Lange Najaars rit 2019 

Lengte 250km 

Start en koffie bij cafe zaal de 

Molen route punt 1 

Koffie drinken bij cafe 

Tiemessen route punt 15 

De grootste waterval van 

nederland route punt 23 

Lunchen bij de Waldhoorn 

route punt 32 

Koffie drinken bij Coffyn route 

punt 50  

Einde bij cafe zaal de Molen 

route punt 65 
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Opgave formulier voor de evenementen van 2019 

Ik, wil deel nemen aan onderstaande activiteiten. 

zondag 7 april 2019 Peelland Truckrun 2019 partner 

Opgave tot 14 Maartl Geen kosten 

zaterdag 25 mei 2019 Vrije rit met aansluitend BBQ partner 

Opgave tot 15 Meil  

Kosten    BBQ à  €???? euro PP 

5/6/7 juli 2019 Weekend Manderscheid Duitsland 2019 partner 

, Opgave tot 25 April (tevens betaling) 

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en weekend Duitsland 

Kosten   à €122,50 euro PP (2 pers.kamer) 

Kosten   

24/25 augustus 2018 Weekend Texel 2019 partner 

Opgave tot 2 augustus   

Kosten   eigen kosten   

zondag 27-10-2019 Snertrit 2019 partner 

  Opgave tot 14 oktober (tevens betaling) 

Kosten   à  €???? euro PP   

zaterdag 9-11-2019 Feestavond 2019 partner 

Opgave tot 15 oktober (tevens betaling) 

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en Feestavond 2019 

Kosten   à  €???? euro PP 

2019 Contributie 2019 partner 

Betaling graag voor 31 maart  

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en Contributie 2019 

Kosten   à  €25,00 euro PP 

graag zo   invullen  indien deelname gewenst is. 

NL73RABO0104144149 Rekeningnummer van de MC-Laurentia 

Graag vermelden als de partner ook mee gaat. 

Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren bij W.Smits secretaris MCL 

Groenendaal 12, 5763AX Milheeze.   

Of mail naar mclaurentia@gmail.com 

Of inleveren tijdens de algemene ledenvergadering. 

Voor de activiteiten van 2019 kijk op onze web-site: www.mc-laurentia.nl 

  

à €122,50 euro PP (1 pers.kamer) 
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Colofon:   

  

Jaarboek :   201 8 /201 9   

Jaargang :   2 2  uitgifte 201 9   

  

Is een uitgave van Motorclub Laurentia   

  

Webpagina :   

www.mc - laurentia.nl/   

  

Facebook :   

www.facebook.com/MC - Laurentia - 

1702803666627780/   

  

Email :     

mclaurentia@gmail.com   

  

Voorzitter :   

A driaan   Beekmans   

0492 - 342257   

  

Penningmeester:   

Christian Thomassen   

0492 - 343038   

  

Secretaris :   

Wilbert  Smits   

06 - 52676735   

  

Bestuursl eden :   

Loes Cox - van Bakel   

06 - 16148967   

Lenie Dekkers - Derks   

06 - 10398987   

  

Kamer van Koophandel Eindhoven:   

V 241007   

  

  

Bankrelatie:   

Rabobank Peel Noord   

Rek.nr. NL73RABO0104144149   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Advertenties :   

Adriaan Beekmans   

Wilbert  Smits   

Christian Thomassen   

Loes Cox-van Bakel   

Lenie Dekkers - Derks   

  

  

  

Overnemen :   

Het overnemen van welk deel van de inhoud  

van dit jaarboek dan ook, is slechts toegestaan  

na schriftelijke toestemming van de redactie,  

tenzij uitdrukkelijk de bron wordt vermeld.   

  

  

Aan alle artikelen en rubrieken wordt de  

grootst mogelijke zorg besteed.    

  

  

De ervaring heeft echter geleerd dat fouten  

niet geheel te voorkomen zijn. Daarom kan  

generlei verantwoordelijkheid worden  

aanvaard voor eventuele onvoorziene  

gevolgen.   

  

  

  

Webmaste r/Redactie:   

Frans Dekkers  ☺   

06 - 41267803   
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