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2: Voorwoord 2020 

Beste motorvrienden en vriendinnen, 
 

het motorseizoen 2019 zit er alweer op en de meeste 
motoren staan momenteel op stal.  
Toch zie ik steeds meer liefhebbers die juist in deze 
periode ook blijven rijden.  
De zachte winters zullen hier aan bijdragen, maar ook 
omdat het steeds drukker is op de wegen nemen mensen 
vaker de motorfiets naar het werk om zo de files te 
vermijden.  
Het afgelopen seizoen is rustig verlopen, we mochten op 
grote opkomst rekenen tijdens onze ritten en 
evenementen. Voor 2020 hebben we weer een mooie 
agenda kunnen samenstellen. Deze kun je vinden in dit 
jaarboek, maar ook op onze site: www.mc-laurentia.nl 
 

Traditiegetrouw vindt er op Tweede Paasdag onze motorzegening plaats. Na het stoppen 
van Diaken Jos v.d. Bosch, die onze stalen rossen 7 jaar met heel veel plezier heeft 
ingezegend, zal dit jaar Diaken Frank van der Geld deze eer op zich nemen. Hij is zelf ook een 
actief motorrijder en zal op zijn motor komen.  
 
Wederom hebben we ons aangemeld als begeleiders van de Peelland Truckrun in Deurne, 
dit jaar op 19 april.  
Opnieuw hopen we dat de deelnemers met een beperking een onvergetelijke en zorgeloze 
dag te kunnen bezorgen.  
 
Ons zomerweekend staat gepland op 3 t/m 5 juli, we gaan naar Dasburg in Duitsland op de 
grens met Luxemburg.  
Ook zullen we de Nederlandse kust aan doen met tent en wel op 23 en 24 augustus, we 
zetten dan koers naar Cadzand, Zeeland.  
 
Verder zal er aandacht worden besteed aan ons jubileumjaar 2021, waarin we 25 jaar 
bestaan. Heb je ideeën of wil je hierover meedenken laat het ons even weten.  
 
Hopelijk mogen we jullie aankomend seizoen verwelkomen tijdens een van onze activiteiten, 
we vinden het ook gezellig als je tijdens een van onze ritten wat vrienden of kennissen 
meebrengt die dan eventueel ook lid willen worden van onze club.  
 
Tot slot wil ik alle adverteerders en begunstigers bedanken voor hun bijdrage aan onze 
motorclub en mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.  
 
Rest mij iedereen een gezellig, veilig en gezond motorjaar 2020 toe te wensen.  
Geniet er van!                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                 Door: Adriaan 

about:blank
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3: Agenda MC-Laurentia 2020  
 

Maand Datum Evenement Plaats Aanvang 

     

Maart ma  2 Algemene ledenvergadering De Schans 20.30 uur 

     

April ma 13 Motorzegening + Toertocht Kerkplein 10.00 uur 

     

April zo 19* Peelland Truckrun van Kessel 10.00uur 

     

Mei zo  3 Vrije rit van Kessel 9.00 uur 

     

Mei za 16* Rit met BBQ de Molen 13.00 uur 

     

Juni ma  1 Ad van de Burgt rit van Kessel 8.00 uur 

     

Juni za 20 Vrije rit van Kessel 9.00 uur 

     

Juli 3-4-5* Weekend Dasburg diversen _._   uur 

     

Augustus 22-23* Weekend Cadzand van Kessel 8.00 uur 

     

September za  5 Vrije rit lang 250km van Kessel 8.00 uur 

     

Oktober zo  4 Vrije rit van Kessel 9.00 uur 

     

Oktober zo 25 Snert rit van Kessel 9.00 uur 

     

November za  7 Feestavond Onbekend 20.30 uur 
 

 

 

Wijzigingen voorbehouden 
 

Zie anders www.mc-laurentia.nl op de nieuws pagina 
 

Alle vrije ritten vertrekken bij tankstation van Kessel 
 

Alle in rood gedrukt is opgeven bij het bestuur* 
 

Alle ritten in zwart gedrukt worden ook per E-mail verstuurd 
Uiteraard zijn introducees ook van harte welkom op deze ritten 

 
De routes zijn beschikbaar voor TomTom en Garmin (GPX) 

Enkel op verzoek nog voor de oude TomTom met 48 punten 

http://www.mc-laurentia.nl/
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4: Peelland Truckrun 

Een kopje koffie, ontvangst van ons lunchpakketje, aantrekken van de veiligheidshesjes,  

De leden van MC Laurentia (met nog veel 

andere motorrijders) zijn er klaar voor.  

                                                                                                                              

Peter van Lierop 

2018 

De briefing werd 

dit jaar gehouden 

door Wim, met 

memorabele 

woorden en een 

minuut stilte herdenken we van Peter van Lierop, die 

verschillende jaren de organisatie van de begeleiders per motor 

op zich nam en onlangs na een kort ziekbed, plotseling en veel te 

jong is overleden. 

Hierna nemen we de route door, worden er nog enkele tips gegeven, waarna de 

motorrijders verzocht worden zich voor de colonne vrachtwagens op te gaan stellen, om 

precies om 11.00 uur na het vertreksein vooruit te rijden en de kruispunten/rotondes die 

aan de route liggen verkeersveilig te maken/houden. 

 

Voor de 31e keer een colonne met dit jaar 175 vrachtwagens met chauffeurs en hun 

bijrijders, mensen met een beperking die door deze tocht wederom een geweldige dag 

hebben gehad.  

Langs de route was er zoals gewoonlijk volop bekijks en werd er onophoudelijk gezwaaid en 

geclaxonneerd. Een belevenis die de deelnemers zich nog lang zullen heugen. 
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Zondag 7 april, een mooie zonnige dag, heel veel blije gezichten in de vrachtwagencabines, 

daar doe je het voor. 

Na terugkomst was er koffie, een frietje met snack en een attentie voor alle motorrijders, en 

kon je genieten van een demonstatie met miniatuurvrachtwagens, wederom een geslaagde 

dag, volgend jaar zijn we zeker weer van de partij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Door: Lenie 

 



9 
 

  



10 
 

  



11 
 

 



12 
 

 



13 
 

5: Even voorstellen: 

Hallo, mijn naam is Frank van der Geld. 

 Ik ben sinds 

september 2019 

de nieuwe diaken 

van de Heilige 

Willibrordus in 

Gemert-Bakel 

Ik woon in 

Heeswijk-Dinther, 

ben getrouwd 

met Astrid, 

zesenvijftig jaar 

oud en vader van 

drie kinderen. 

Ik werk in de 

parochie op 

vrijwillige basis.  

Daarnaast ben ik 

advocaat in 

Eindhoven. 

In mijn jeugd was ik een enthousiast motorrijder en trots op mijn BMW RT1100.  

Met de geboorte van onze tweeling was het snel gedaan met de motorhobby. 

Gelukkig heeft mijn zoon enkele maanden terug zijn motor rijbewijs gehaald en heb ik voor 

hem een motorfiets kunnen kopen, een lichte Kawasaki. 

 Dit betekent dat ik voor het eerst in twintig jaar weer kan motorrijden. 

Ik heb begrepen dat het traditie is dat jaarlijks met Pasen de motor inzegening (en die van de 

bestuurder en passagier vanzelfsprekend!) in Milheeze plaatsvindt.  

Heel graag zal ik deze inzegening dit jaar voor mijn rekening nemen.  

Ik verheug mij hier enorm op.  

Als er de gelegenheid is, hoop ik daarna ook deel te kunnen nemen aan de toertocht. 

Graag tot ziens met Pasen voor deze mooie gelegenheid.   

Ik wens alle leden van MC Laurentia veel veilige kilometers toe onder Gods rijke zegen. 

 Door: Frank van der Geld                                                                                                                                                                 
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7: Motorzegening 2019 

Maandag 22-04-2019: 

Net als voorgaande jaren de jaarlijkse motorzegening van Motor Club Laurentia, op het 

Pastoor Simonisplein bij de Sint-Willibrorduskerk te Milheeze. 

De motorzegening begon om 11.00 uur en het verzamelen  vanaf 9.30 uur. 

De weergoden zijn ons zeer goed gezind dit jaar, rond 11.00 uur is het al 24 graden. 

Leendert Poortenaar geeft uitleg over de 
Stichting Motormobiliteit voor Gehandicapten, 
voor velen onbekend, maar heel erg belangrijk 

voor mensen met een beperking, bij hemzelf is 
het zijn lengte, maar we denken dan ook aan 
mensen met 1 arm of een ander lichamelijk 
ongemak, de motoren worden zo aangepast 
(goedgekeurd door RDW) dat ook deze 
motorrijders kunnen genieten van deze 
fantastische hobby. 

Na de toespraak van Diaken Jos van den Bosch, waarin hij ook extra aandacht gaf aan de 
Stichting Motormobiliteit voor Gehandicapten, en tevens aangaf dat na 7 jaar dit het laatste 
jaar is dat hij de motorzegening verzorgt, begint de zegening van een kleine 200 motoren. 

Helaas is dit na 7 jaar de laatste keer dat Diaken Jos van den Bosch onze motoren op zijn 
speciale manier zegent, met voor iedereen een persoonlijk woord.  

Namens Parochie Milheeze, het bestuur van Gemeenschapshuis de Schans en alle leden van 
MC Laurentia heel hartelijk dank. 

Na de motorzegening is er een toertocht 

door het Brabantse land, van ongeveer 

125km met voldoende koffie adressen.  

Deze is zowel op papier als voor TomTom 

en Garmin verkrijgbaar. 

Het bestuur met partners en een paar 

vrijwilligers die eerst de tent en het 

podium weer hebben opgeruimd, rijden 

als laatsten rond 13.00 uur weg uit 

Milheeze, via Lierop, Sterksel, Leende 

binnendoor richting Altweerterheide, bij 

de Schutters Hoeve is het heerlijk om op 

het terras te genieten van een hapje en 

een drankje. 

Daarna het 2e deel van de route, echt genieten van het weer (inmiddels 28 graden), de 

mooie natuur en de kronkelende smalle weggetjes door het Brabantse land. 

                                                                                                                                                Door: Lenie  
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8:Vrije rit Gelderland 

Zondag 05-05-2019:  

Weersvoorspelling: bewolkt, wind, regen, hagel af en toe misschien een klein zonnetje. 

Toch stonden er om 09.00 uur bij van Kessel 8 motoren en 9 rijders (sters) klaar om het 

avontuur aan te gaan. 

Via de Stippelberg richting de Rips, Middenpeelweg tot afslag Wanroy, daarna slingerend 

over mooie weggetjes richting Cuijk, daar aangekomen na 35 km was de koffie en de 

appeltaart overheerlijk, tot nu toe wind en een zonnetje, temperatuur tussen de 7  en de 10 

graden, we mogen niet mopperen. 

Na de koffie verder langs de Kraaijenbergse Plassen richting Boxmeer, helaas toch een 

regen/hagelbui, al slingerend over mooie kleine weggetjes, inmiddels was het weer droog 

geworden, rijden we verder naar Maashees waar we bij Pannenkoekenhuis de Bolle Buik 

stoppen om een lekker kopje koffie te drinken en wat te eten. 

Helaas ging dat laatste niet door, er werden 40 kinderen met begeleiders verwacht, geen tijd 

om pannenkoeken te bakken voor ons groepje. 

Na een gezellig half uurtje de  motoren wederom gestart om het laatste stuk van de rit te 

aanvaarden, het blijft verder droog en iets over 13.00 uur zijn we terug bij ons vertrekpunt. 

We kunnen terugkijken op een gezellige, mooie rit door een frisse groene omgeving. 

 

 

                                                                                                                         Door: Lenie 
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9: Vrijerit met BBQ 

Zaterdag 25-05-2019 Route door de Kempen en BBQ bij Molen 

Laurentia 

17 motoren met 18 rijders(sters) stonden om 13.00 uur klaar bij de 

Molen Laurentia om een mooie route door de Kempen te gaan 

rijden, de zon schijnt, 21 graden, perfect weer. 

Veel smalle weggetjes en leuke bochten via Bakel, de Heikant, het 

Laar, Lieshout, Son en Breugel, Nuenen, Geldrop, Heeze, Sterksel 

door richting België en komen we uiteindelijk in Hamont-Achel. 

 

Na 72 km komen de 

groepen nagenoeg tegelijk 

aan bij Domein de Bever, 

mooi terras, lekker bakkie 

koffie/thee of fris. Perfecte 

timing        Rond 15.40 uur 

wordt aan groep 1 het 

vertreksein gegeven, het is 

nu nog 68 km, slingerend 

via Bergeijk, Riethoven, 

Waalre naar Eindhoven, 

daar nemen we de 

provinciale weg naar 

Helmond om rond 17.15 

uur terug te zijn bij Molen 

Laurentia. 

Ook nu weer is iedere groep  binnen 15 minuten terug op honk, alleen van de 17 motoren 

zijn er 12 tussentijds afgedraaid, om thuis de fiets op te halen. 

De BBQ was weer perfect verzorgd, heerlijke 

salades, lekker vlees, stokbrood met natuurlijk 

knoflookboter werden door enkele mensen 

klaargezet, zodat rond 18.30 uur het gas kon 

worden aangestookt. 

De leden en partners die niet gereden hadden 

maar ook kwamen BBQ’en waren inmiddels 

gearriveerd. Het bleef nog lang onrustig bij de 

molen       Mares en Francien dank jullie wel 

voor de 

gastvrijheid.                                                                                                                                                                                                                  
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                                                                                                                                            Door: Lenie 
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10: Ad van de Burgt rit 

Maandag 10-06-2019: Hoe je 2 mannen blij kunt maken met een bekeuring. 

 

Klokslag 08.00 uur stonden er 4 leden van  MC Laurentia bij van Kessel voor de jaarlijkse Ad 

van de Burgt rit.  Enkele minuten later zijn we dan ook vertrokken, stralend weer, al was de 

voorspelling iets dreigender. Voormiddag zou goed zijn, namiddag iets meer kans op een 

buitje.  

 

Het eerste stuk een beetje binnendoor naar Roermond gereden, aldaar via de A2 en de A76 

richting Duitsland. Even voor de grens zijn we bij het Shellstation in Heerlen gestopt  om ons 

voor te bereiden op de Eifel. Ook nu hebben we weer kleine weggetjes gereden maar deze 

keer de snelheid iets aangepast. 

De eerste 99 km zaten er op en er moesten er nog 339 volgen. 

 

 
Maar dat is in een gebied als de Eifel geen probleem. Na 77 km slingeren hebben we in 

Heimbach iets te drinken genomen, aan een mooi watertje met een iets te enthousiaste 

ober  die nog nagenoot van de evenementen van de vorige dag.  

 

Wij  weer verder, waar we plotseling een weg voorbij reden die ons wel erg bekend 

voorkwam en die we niet over wilden slaan, al stond hij niet in de navigatie.  

Na een kort overleg omgedraaid en  de slingerweg toch maar genomen. Deze was nu open 

nadat hij jaren afgesloten is geweest en waar we bij de doodlopende weg eerder koffie 

hebben gedronken. 

De plaatsnaam ben ik kwijt maar velen zullen weten waar ik bedoel.   

 

De weg weer vervolgd tot we bij een mooi oud klooster kwamen waar het erg druk met 

motorrijders was, die vanuit de Nurnburgring naar Nederland reden.  
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Hier viel waarschijnlijk iets te verdienen voor die Deutsche Polizei, en ……  dat was het ook. 

In mijn spiegel zag ik dat 2 man stopten, maar ik kon niet zien wat er precies aan de hand 

was, dus maar even wachten, wat toch iets te lang ging duren en zijn we omgedraaid om 

gaan te kijken.  Eenmaal op plaats delict kregen we subtiel het signaal om maar door te 

rijden en niet aan te sluiten. 

Dat was niet tegen dovemans oren gezegd als je ziet dat er politie op een motor bij 

staat.  Want waar zij op betrapt waren konden wij ook wel eens gedaan hebben.  

Dus verder gereden en keurig achter een MPV gewacht tot er telefoon kwam.  

 

Het hele verhaal kort, ze waren schappelijk behandeld en dat komt natuurlijk omdat het 

leden van MCL zijn       . (De politie zag wel dat het geen echte racers waren). Verderop in 

een dorp hebben we elkaar weer terug gevonden, ook maar meteen getankt en zonder 

schroom weer verder. 

 

   

 

En zoals al de hele dag ons mooi aan de snelheid gehouden.  
 

 

 

Natuurlijk moest er na 50 km nog iets gegeten worden. En wat eet je in de Eifel, jawel een 

…Strammer Max, maar wij niet, die hadden ze niet       , dus werd het een schnitzel met friet.  

Aan de buitenkant zag het restaurant er vrij sober uit in een vrij sober dorpje, maar aan de 

binnenkant was het een stuk sjieker en dat was terug te zien op de 

rekening.                                                                                                                                          
                                                                                                                   Door: Christian 
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11: Vrijerit Xanten 

Zondag 23-06-2019: Weersvoorspelling, Zonnig, bij vertrek 21,5 gr. en ’s middags 33 gr. 

Toch stonden er om 09.00 uur bij van Kessel 10 motoren en 11 rijders (sters) klaar om te 

vertrekken, richting Duitsland deze ronde. 

Via de Stippelberg, de Rips, 

Vredepeel naar Sambeek, Boxmeer, 

Heijen en Ottersum, de grens naar 

ons buurland, door via Kessel, 

Louisendorf, Honnepel, Appeldorn 

en Vyne. 

Na 1,5 uur rijden zijn we bij de haven 

in Xanten aangekomen, inmiddels is 

de temperatuur opgelopen tot 25 

gr., de uitbater zet net de tafels en 

banken goed, de rolluiken gaan 

omhoog, goede timing       

De koffie/cappuccino is lekker, de cola en sinas koud, het moet gezegd worden dat de 

curryworsten aan te raden zijn. 

Na een gezellig 

uurtje wordt het 

startsein gegeven, 

inmiddels 27 gr. 

Pffffff 

We rijden rondom 

het Archeologisch 

Park in Xanten, 

zeker een 

bezoekje waard, 

maar dan wel met 

een lagere 

temperatuur. 

Richting Kevelaer, 

Well, Wanssum, 

Maashees, door 

naar Smakt, Merselo en het laatste stukje naar Milheeze waar we rond 12.45 uur 

terugkomen. we kijken terug op een geslaagde gezellige rit, gezien de temperatuur (29 gr) bij 

terugkomst was de rit van 164 km over mooie en soms smalle weggetjes lang genoeg. 

                                                                                                                         Door: Lenie 
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12: Weekend Manderscheid 

5 6 7 Juli 2019: En jawel, daar gaat ie dan weer, 

Het vertrek van “de jonge honden” vanuit Milheeze voor wederom een motorweekend 

Duitsland 

georganiseerd door 

motorclub MC 

Laurentia. 

Ditmaal is de 

bestemming Hotel 

Am Ceresplatz in 

Manderscheid. Een 

hotel waar een 

Nederlands stel te 

weten Ad en Nelly 

de teugels in 

handen hebben. 

Vertrek vanaf het 

Groenendaal na “’n 

bakkie pleur” onder 

bezielende (motor)leiding van Christian, is voor mij al de garantie dat ik me in ieder geval 

geen zorgen hoef te maken over het feit ook daadwerkelijk aan te komen op de 

eindbestemming.   

Een volle tank en volop genieten van de rit. Christian heeft in zijn navigatie de rit ingeladen 

welke door Frans Dekkers is bewerkt en aangeboden. Frans hiervoor dank.  

Voor Christian dus appeltje eitje of zoals ze bij ons zeggen ki ka de wa do.  

Eerst is het warm rijden van de banden natuurlijk met de nodige voorzichtigheid. 

 De route helpt daar zeker 

aan mee en ik ben dan ook 

blij als ik de eerste heuvels 

zie. Deze worden gedurende 

de rit steeds interessanter 

enerzijds met het oog op de 

beleving van het motorrijden 

en anderzijds met het oog op 

de magnifieke uitzichten.  

Uitzichten die alleen maar 

mooier worden naarmate we 

verder in de Eifel komen.  
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Na een paar uur toeren komen we inderdaad aan bij het hotel.  

Na het stallen van de motoren is het tijd om de slaapplaats in te richten en aan de 

persoonlijke verzorging te werken. Bier, douchen, eten, bier en zwetsen. Of iets andere 

volgorde misschien. 

Niet te vergeten en zeker te 

benoemen is het nuttigen van het 

avondmaal. Goed verzorgd en 

lekkerrr. 

Na de avond volop bezig te zijn 

geweest met de voorbereiding van de 

route voor de volgende dag moe maar 

voldaan naar bed om de volgende dag 

weer vooruit te kunnen. 

 

Zaterdagochtend wakker en vol goede moed. Maar eerst nog genoten van een voortreffelijk 

ontbijtbuffet.  

Verheugd de Honda VTR weer te horen brullen en begonnen aan een mooie rondrit door de 

Eifel.  

Vraag me niet waar we overal geweest zijn maar altijd kom ik plaatsnamen tegen waarvan ik 

denk. he hier zijn we vaker geweest. Ik geniet met volle teugen. Mooi weer. Mooie wegen. 

Mooie omgeving. Dus die klep open en al het goede absorberen.  

Zo af en toe andere motorrijders om te begroeten met in het achterhoofd dat het toch echt 

wel een gemeenschappelijk goed is wat we delen. 

Natuurlijk rond het middaguur ergens “geland” om aan de innerlijke mens te denken en 

deze te verzorgen.  

We hebben genoten van een welverdiende Duitse lunch geserveerd door een lieftallige 

jonge dame.  

Deze was zo onder de indruk van die knappe Hollandse stoere jongens dat ze (ik denk 

expres) de drank liet omvallen zodat ze nogmaals ons kon verblijden met een natje en 

droogje.  

Goed verzorgd, een enkeling weer opgedroogd en nog nagenietend van de lunch onze weg 

vervolgd. 

Vraag me wederom niet waar we overal geweest zijn maar ik weet zeker verschillende 

trekkers, koeien en boerderijen gezien te hebben die ik eerdere jaren ook al eens gezien 

heb.  

Ik denk dat dat juist voor mij het gevoel te weeg brengt dat ik me rijk prijs om dit mee te 

mogen maken.  
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Met andere woorden; ik ben op 

deze dagen de “de koning te rijk”. 

Natuurlijk moet dit gevoel s ’avonds 

besproken en beklonken worden 

onder het genot van een Duitse 

BBQ en natuurlijk een (of twee) 

biertje(s).  Misschien waren het er 

ook wel drie maar de oorzaak ligt 

dan in het feit dat toch weer de 

gedachte begint op te spelen dat 

ook aan dit weekend weer een 

einde gaat komen. 

En zowaar, voor ik het wist was het alweer zover. Zondagmorgen na het ontbijt is het alweer 

tijd om afscheid te nemen van  Ad, Nelly en het hotel en de geweldige omgeving. 

De terugreis naar huis aanvaard ik met de gedachte dat er volgend jaar wederom een 

motorweekend aan komt. Iets om naar uit te kijken en hopelijk met velen wederom van te 

kunnen genieten. 

                                                                                                                     Door: Wilbert 
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                                                                                                 Met motorgroet, Wilber 
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13: Weekend Texel 

Zaterdag 24-8-2019: 

Het weekend met de tentjes stond weer voor de deur. Texel was het doel, alleen had 

niemand zijn tentje mee. Blokhutten waren het onderkomen voor het weekend. Dus wat 

meer ruimte op de motor en dus beweegbaarder.  Om 08.00 uur was het vertrek net als 

voorgaande jaren bij van Kessel. Nu konden we op tijd vertrekken, we hoefden niet op Brian 

te wachten, kwam normaal altijd als laatste 

aan. De snelwegen van Nederland zijn mooi 

om te rijden maar voor Ede ging het toch 

binnendoor. Hier konden we genieten van 

de natuur van de Veluwe. Dorpjes met 

flitspalen maar zonder drempels. De hei 

stond nog net in bloei dus dat was de 

moeite meer dan waard om deze route te 

nemen. Maar op een gegeven ogenblik 

kwam het Veluwemeer inzicht, Harderwijk 

stond voor de deur. De weg die we wilden 

volgen ging dwars door het IJsselmeer, en zo kwamen we aan bij Charlies Point. Tijd voor 

een bakkie koffie met wat lekkers. We hadden er al 2 uur op zitten, dus het kon en mocht. 

Nadat we het IJsselmeer en het Markermeer achter ons hadden gelaten reden we door de 

polders naar Den Helder. Onderweg nog ff tanken, want op het eiland was het toch wel 

ietsje duurder. 

De veerboot lag 

al te wachten  

en na 20 

minuten waren 

we op Texel. De 

eerste stop die 

we op Texel 

hadden was bij 

het 

visrestaurant in 

Oudeschild. 

Hier was het 

weer genieten 

van de 

kibbeling. Na 

deze pauze was 

het tijd om het eiland verder te ontdekken. Het Juttersmuseum was het doel. Alleen dat 

lukte niet zo, de weg erheen is steeds hetzelfde maar we kwamen er maar niet. Nadat we de 

omgeving links en rechts hadden verkend kwamen de schepen toch in zicht. Hier hebben we 

dan ook enige tijd doorgebracht. Meer dan de moeite waard.  
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Nadat we het museum hadden verlaten reden we nog via de diverse weggetjes over Texel. 

De vuurtoren zou het mooiste punt worden om het eiland van boven te bekijken maar 

helaas was er niemand in geïnteresseerd, de blokhutten waren even belangrijker, misschien 

had ik iets te veel verwacht, we hadden in 1 

dag dan ook ruim 280 km gereden bij 35 gr. En 

culturele interesse heb je of niet.  

Aangekomen op het park stonden Eric en Loes 

ons op te wachten, de blokhutten geregeld, 

we konden gelijk door.  En zo konden we ons 

verschonen en ons fris maken voor de 

avondmaaltijd. Normaal ga ik altijd naar de 

Smulpot in Den Burg maar het bestuur had al 

een tafel gereserveerd op het park. Dus 

konden we te voet aan tafel schuiven. 

Helaas ging hier het een en ander een 

beetje verkeerd. Na een uur hadden we nog 

steeds honger, na de verontschuldiging en 

een borrel van de zaak werd het toch nog 

een leuke avond. Nadat we allen voldoende 

gegeten en gedronken hadden werd het 

tijd de blokhutten op te zoeken en de 

dekens over ons te  trekken. Genieten van 

de nachtrust.  

Zondag 25-08. 

Het traditioneel ontbijt met gebakken eitjes van Peter stond weer op de kaart, hij was er 

maar druk mee. Nadat iedereen voldaan was, de motoren weer bepakt waren was het tijd 

om afscheid van Eric en Loes te nemen. Het 

eiland lag op ons te wachten.  Bij de 

Sluftervallei was het weer tijd voor het 

culturele, even genieten van de natuur. 

Normaal moet je hier een paar uur rond lopen 

en genieten, maar daar was nu helaas geen 

tijd voor. Dus verder op de bike en langs 

weideafscheidingen en door de bossen, langs 

heideveldjes, genieten van Texel. 

 

 Maar ook hieraan kwam helaas een einde. We hebben ongeveer 180 km.  op het eiland 

rond gereden, de meeste wegen bereden en langs of door alle dorpen gereden.  Op naar de 

boot. 
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Hier stonden we 

nog even te praten 

met personeel van 

de hulpdiensten op 

Texel. Een oudere 

man had zich 

verwond en werd 

nu naar de vaste 

wal gebracht voor 

verdere 

behandeling.  

Nadat we de boot 

hadden verlaten 

ging het verder via 

de Noord Hollandse 

binnenwegen. Ons 

doel was Volendam, maar onderweg zochten we nog even een restaurant op om een bakkie 

met wat lekkers te nemen. Ons geluk was dat het ene te druk was en de ander net open 

ging. We dachten even dit is te duur maar het viel reuze mee.  De entourage was wel van 

een klasse restaurant  maar de prijzen vielen best mee en we waren van harte welkom.  

Nadat we onze buikjes vol hadden werd het 

tijd om verder te reizen, Volendam hebben 

we overgeslagen  en zijn via de dijkwegen 

naar Durgerdam, verder naar Amsterdam 

gereden.  Bij Amsterdam was het tijd om de 

snelweg weer te gaan gebruiken, onderweg 

op de A2 nog even een ijsjes stop gepland 

met airco, om daarna de laatste kilometers 

weer veilig naar huis te geraken. We waren 

zoals gepland weer voor het avondeten 

thuis. Er zijn géén ongelukken of 

noemenswaardige gebeurtenissen gebeurd, 

dus alles goed en wel. 

 

Leden MC Laurentia bedankt voor het meerijden tijdens dit Texels weekend. 

 

                                                                                                                          Door: Gert
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14: Vrijerit Loenen 

Zaterdag 14-9-2019 

 08.00 uur staan er bij van Kessel 13  

leden en 1 introducé startklaar voor de 

lange najaar rit van 250 km, we wachten 

even op Theo die niet uit zijn garage kon 

door een geparkeerde auto.  

 

Het is nog een beetje fris, maar het 

zonnetje schijnt, perfect weer. 

Om 08.20 uur is het vertreksein en een 

lange stoet rijdt richting de Rips waar 

Jolanda nog bij ons aansluit. 

Via Oploo, Boxmeer richting Kleve, klein 

stukje Duitsland, dan bij Emmerich weer 

de grens over, in Etten drinken we buiten 

op het terras bij Tiemessen een heerlijk 

kopje koffie/cappuccino met een klein 

borreltje, lukt het rijden straks nog beter, 

de appeltaart smaakte ook voortreffelijk, 

dan verder richting Doetinchem. 

 

 

 

Fantastische weggetjes over de Veluwe, via Doesburg, Eerbeek, komen we in Loenen, een 

korte wandeling naar de GROOTSTE en HOOGSTE Waterval van Nederland (verval van 15 

meter) is een must.  

Via trappen loop je langs de waterval 

omlaag, dan kun je oversteken naar de 

andere kant via stapblokken, of dwars 

door het water       , aan de overkant 

weer omhoog. 

Net voor onze komst was een mevrouw 

op de trap uitgegleden en verkeerd 

terecht gekomen, de rechterenkel had 

daarna een ander model als ervoor, 

terwijl wij er stonden kwam de 
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opgeroepen ambulance voor verdere zorg. Een ongeluk zit in een klein traptreetje. 

Via Beekbergen en Hoenderloo rijden we naar Otterlo, waar de kippen van de Waldhoorn al 

geïnformeerd waren, zodat er genoeg eieren waren gelegd voor al die uitsmijters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de lunch rijden we Otterlo uit, helaas voor 2 leden, er stond een flitspaal en mocht je er 

maar 50 km p.uur, weet niet of je deze brief bij de penningmeester kunt indienen, hierna 

over de Hoge Veluwe verder richting Arnhem, Driel, Elst, Nijmegen, Malden waar we nog 

een korte stop inlassen voor een kop koffie of glaasje fris, daarna rijden we het laatste stuk 

van onze route Cuijk, Mill, Boekel, Gemert, de Mortel, binnendoor langs BAVOS richting 

Milheeze. 

Met dank aan Frans voor het 

uitzetten van deze 

fantastisch mooie route over 

de Veluwe. 

We kunnen terugkijken op 

een supermooie dag met 

gezellige mensen, zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

 

 

                                                                                                                        Door: Lenie 
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15: Garden 75 jaar vrijheid zuid Nederland 

 

Onlangs werd mij door het 
bestuur van MC Laurentia 
gevraagd voor het jaarboek 
een artikel te schrijven over 
de 75-jarige herdenking van 
de operatie Garden in Zuid 
Nederland, waaraan enkele 
leden van onze vereniging 
hebben deelgenomen 
namelijk: Adriaan Beekmans, 
Frans Mennen, Erik Cox en 
ondergetekende. 
 
 
Zoals mogelijk al bekend ben ik bestuurslid van de VVH, Vereniging Vrijwillige 
Verkeersregelaars Helmond en treden wij op bij evenementen, waarvoor door gemeenten 
een vergunning is afgegeven en waar zij voorschrijven dat er bij verkeersmaatregelen 
gecertificeerde evenementenverkeersregelaars moeten worden ingezet. Je moet dan onder 
andere denken aan de wandelavondvierdaagsen, Truckruns, wielerrondes, 
carnavalsoptochten en motortoertochten voor schoolverlaters. 
 
Zo werd ik medio februari 2019 gebeld door het bestuur van Liberation Task Force of wij hen 
konden ondersteunen bij de voornoemde herdenking. Zij hadden dit evenement Garden 75 
genoemd. 
Deze naam is voortgekomen uit de operatie Market Garden in 1944, welke uit 2 delen 
bestond. Een luchtlandingsoperatie “Market”, bestaande uit Amerikaans en Britse 
luchtlandingsdivisies, die in Zuid Nederland zouden landen en alle bruggen zouden 
veroveren. De meest bekende luchtlanding is die bij Nijmegen en Arnhem. Het veroveren van 
de Rijnbrug bij Arnhem mislukte en uiteindelijk leidde tot de film “een brug te ver”. 

 
Het tweede deel 
van de operatie 
bestond uit een 
grondoffensief 
“Garden” De 
grondtroepen, 
het Britse XXXe 
(30e) legerkorps, 
zou vanuit België 
over de 
veroverde 
bruggen 
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Nederland bevrijden en 
snel doorstoten naar 
Duitsland en zo de oorlog 
snel tot een einde 
brengen. De operatie 
startte op 17 september 
1944 en leidde helaas tot 
alleen de bevrijding van 
delen van Zuid 
Nederland. De operatie 
mislukte gedeeltelijk en 
Noord- en West 
Nederland moesten nog 
een hongerwinter 
doormaken. Zij werden in 
1945 bevrijd en op 5 mei 
capituleerde Duitsland. 
 
Liberation Task Force 
werd geboren uit een 
noodzaak een 
verbindingsmedium te 
creëren tussen 
verzamelaars, 
organisatoren en de 
overheid voor belangrijke 

herdenkingsevenementen. In het verleden was er een samenwerking bij de 5-jaarlijkse 
herdenkingen tussen de 2 organisaties OMG, Operatie Market Garden en LTF, Liberation Task 
rce. 
De deelnemers van LTF voornamelijk Britteen wilden in 2019 het grondoffensief en de 
gevallenen herdenken en er geen bevrijdingsfeest van maken en kozen hun eigen weg. Zij 
wilden de historische route Hell’s Highway of delen daarvan rijden van maandag 16 tot en 
met 20 september van Lommel tot Oosterhout bij Nijmegen. Ook zouden ze op die route in 
17 gemeenten stoppen en talloze ceremonies bijwonen waar kransleggingen gedaan worden 
om de weg naar het noorden en al deze gebeurtenissen en de gevallenen te herdenken.   
 
In de maanden die volgden heb ik uit de VVH, MC Laurentia, Ex- politieagenten en militairen 
30 verkeersregelaars, waaronder 23 motorrijders gevraagd en gevonden. Na het volgen van 
e-learning instructie, verstrekken van verkeersregelaarsjassen en hesjes, signaalfluitjes en 
portofoons zijn we gestart op maandag 16 september in Dommelen. Op een 
evenemententerrein aldaar was een basiskamp ingericht waar in de voorafgaande week 
deelnemers uit de hele wereld en hun voertuigen zich hadden verzameld. In tegenstelling tot 
OMG kreeg het LTF geen subsidie dus alles, overtocht, verblijf en vervoer van voertuigen 
werd uit eigen portemonnee en particuliere sponsoring betaald. 
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Ongeveer zeshonderdvijftig deelnemers in authentieke Britse uniformen bemannen de 
tweehonderdvijftig authentieke voertuigen in het konvooi.  
 
Het konvooi bestaat uit ongeveer twintig tanks, tanktransportvoertuigen en vijftig 
gepantserde auto's, gepantserde rupsvoertuigen, motoren en tal van logistieke wagen, 
geschutstrekkers, officiers wagens en in beslag genomen Duitse Axis-voertuigen hergebruikt 
door de bevrijders.  
 
Sommige voertuigen komen uit privéverzamelingen uit binnen- en buitenland of uit 
Nederlandse legermusea. 
 
Op maandag 16 september vertrokken diverse onderdelen van het konvooi naar Lommel en 
andere herdenkingen in dorpen en steden en uiteindelijk te verzamelen in Valkenswaard op 
de Markt en omgeving. 
 
Op dinsdag 17 september vertrok het een gedeelte van het konvooi via Aalst Waalre en 
Eindhoven naar het kamp in Son en Breugel. Een ander deel vertrok via Heeze, Leende, 
Geldrop, Mierlo, Nuenen, Eindhoven naar Son en Breugel. 
 
 
 
 
 
 
De kranslegging op de begraafplaats in Mierlo na het besmeuren van de graven van 
begraafplaats de dagen ervoor en de herdenking in Mierlo-Hout.  
 
Woensdag 18 september vertrok het konvooi vanuit Son en Breugel een deel via Nijnsel, 
Lieshout, Beek en Donk, Gemert, Zeeland en Grave naar het kamp in Groesbeek.  
 
Een ander deel via Sint Oedenrode, Veghel, Uden, Zeeland, Grave en naar het kamp in 
Groesbeek. 
 
Donderdag 19 september reed een deel van het konvooi een rondje in de omgeving van 
Groesbeek. Een ander deel vanuit Groesbeek naar Oss en weer terug naar Groesbeek. 
 
Vrijdag 20 september een deel van het konvooi vanuit Groesbeek Beek een ander deel  via 
Beuningen via de Nieuwe Waalbrug naar het laatste kamp Oosterhout bij Nijmegen. 
 
 Helaas stond de gemeente Nijmegen in verband met renovatiewerkzaamheden geen tocht 
over de historische Waalbrug en of door de gemeente Nijmegen toe. 
 
Alle kampen van het LTF konden gratis door het publiek worden bezocht en bezichtigd, 
terwijl het OMG hiervoor entreegeld vroeg. 
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Alle delen van het 
konvooi zijn kosteloos 
en vrijwillig begeleid 
door onze 
motorrijders, die een 
deel van het konvooi 
weg brachten en dan 
terugreden om het 
volgende deel weer 
op te halen. Zo waren 
er in die 5 dagen 
ploegjes van 5 of 6 
motorrijders, die 1 of 
meerdere dagen in 
wisselende 
samenstellingen de 
begeleidingen deden. 
Sommige motorrijders hebben in die 5 dagen in totaal ongeveer 1000 km gereden. De 2 
tochten van het OMG werden geheel begeleid door de politie en beroepsverkeersregelaars. 

 
Het is onze vrijwilligers maar ook het LTF zo goed bevallen dat wij alweer gevraagd zijn voor 
2024 en het eerstvolgende evenement 5 mei 2020. 
                                                                                                                                                   Door: Bert 
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16:Vrijerit 

Zondagmorgen 6-10-2019 

Om 09.00 uur stonden ondanks de regen toch 7 leden van MCL met ronkende motor bij tankstation 

van Kessel. 

 

 

Christian kon zijn nieuwsgierigheid 

niet bedwingen en kwam met de 

auto, en in fiets-outfit       , kijken 

welke diehards de nattigheid 

trotseerden. 

 

 

De weersvoorspellingen voor de hele dag waren niet best, rond 10.30 uur een beetje droger, na 

11.00 uur weer natter       , meestal komen deze 

voorspelling niet uit, maar helaas vandaag wel. 

Enthousiast begonnen we aan de mooie route 

door Brabant, echt jammer dat het zonnetje niet 

tevoorschijn kwam, was het nog mooier geweest. 

Via Bakel, de Heikant, Aarle-Rixtel, Gerwen, hier 

het Wilhelminakanaal over, mooie, smalle, 

kronkelige weggetjes richting Boxtel, daarna 

Esbeek en Baarschot, hier was de kachel aan en 

stond de koffie/cappuccino/chocomel voor ons 

klaar met (gratis) eigengebakken cake hmmmmm 

Bij vertrek in Baarschot was het even droog, maar 

dat duurde niet lang en vielen de eerste druppels 

weer, via Netersel, Knegsel, Oerle, Veldhoven naar 

Eindhoven, cultureel hoogtepunt het Evoluon en 

het  PSV Stadion, via de Collse Watermolen richting 

Nuenen, binnendoor naar Stiphout waar we 

afscheid namen van Pieter, langs kasteel Croy en 

het voormalige huis van Hein Fentener van 

Vlissingen, naar de Heikantbrug in Aarle-Rixtel 

waar Frans en ikzelf richting Helmond afdraaiden 

en Adriaan  doorreed naar Bakel om daar afscheid 

te nemen van Jan, Marcel en Helmie. 

Ondanks de nattigheid een hele gezellige ochtend, we kunnen terugkijken op een geslaagde rit, de 

natuur is met de herfstkleuren al heel mooi. 

                                                                                                                         Door: Lenie 
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Toch nog even wat over de benzine in Duitsland: 

• Euro 95 (Super/Super 95) is in Duitsland goed verkrijgbaar. Deze benzine wordt ook 
wel Super E5, Super 95 E5, Super 95 Oktan, Super bleifrei, Superbenzin of E5 
Eurosuper genoemd (95 is het octaangetal en E5 geeft aan dat er 5% bio-ethanol in 
de benzine zit, net als in onze Euro 95). 

 

 

• Naast Super wordt op grote schaal Super E10 (Super 95 E10) verkocht.  
• Dit is Euro 95-benzine met geen 5% maar 10% bijmenging van bio-ethanol. Op de 

pomp is altijd met stickers aangegeven dat het om E10 gaat. 

 

 

• Superplus 98 (Super Plus 98/98 Oktan) is goed verkrijgbaar. 

 

• Let op: Controleer voor de reis of je voertuig geschikt is voor rijden op E10 via 
e10check.nl. Voor auto's en motoren die niet op Super E10 kunnen rijden, adviseert 
de ANWB een premiumbrandstof (bijvoorbeeld Super Plus 98) te tanken als Super 
(Super 95/Super E5)eventueel niet aan de pomp te verkrijgen is. Deze benzine met 
octaangetal 98 is duurder, maar kan zonder problemen worden gebruikt in 
voertuigen die normaal op Euro 95 rijden. 
 

• Vroeger was het redelijk makkelijk, wie kent het bekende tankstation nog langs de A2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Bron: ANWB 

http://www.e10check.nl/
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17: Snertrit 

Zondag 28-10-2019 

Weer onze laatste rit voor dit jaar, we hebben enkele mooie dagen van 20 graden achter de rug, 

maar deze begint een beetje miezerig en komt tijdens de rit niet boven de 11 graden. Maar goed, het 

is wel droog nadat het de hele nacht geregend heeft, dus het is nog even opletten met al die natte 

bladeren op de weg. Daarom is het ook de snertrit en de laatste georganiseerde rit voor dit jaar.  

Klokslag 09.00uur (wintertijd) 

stonden bij van Kessel 15 

motoren en rijders, en 3 

duopassagiers te wachten op het 

vertreksein. 

Na kort overleg werd besloten 

om in 2 groepen te rijden, Frans 

en ik hebben ieder een groep  op 

sleeptouw genomen. Kleinere 

groepen is toch veiliger, en met 

minder kans op processen, want 

ook dat gebeurt, schijnbaar       . 

 

 

Groep 1 o.l.v. mijzelf vertrok met 6 motoren, groep 2 o.l.v. Frans maakte zich ook klaar voor vertrek, 

maar de motor van Adriaan had er geen zin meer in, gelukkig, dankzij ons Gouden Goldwing-team 

      , was een inbussleutel en een starterkit snel geregeld, en kon groep 2 met 9 motoren, o.l.v. Frans 

en als hekkensluiter Lenie, vertrekken. 

 

De  route ging richting de Rips binnendoor over smalle weggetjes via  Oploo, Landhorst, naar Mill 

waar we nog enkele mooie 

weggetjes tegen kwamen die, 

hoe raar het ook klinkt, nog niet 

bekend waren bij onze 

motorclub. 

Daarna slingerend en even over 

de snelweg (om over de Maas 

te komen) door de bossen naar 

Nijmegen. Voornamelijk kleine 

weggetjes die nog iets minder 

druk waren dan de bossen aan 

de andere kant van Nijmegen.  

Daar is het toerisme toch wel 

flink toegeslagen, volgens mij 

was half Nijmegen daar aan het 
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rondrennen en de andere helft zat op de fiets om door het bos te peddelen. Al zullen er ook nog wel 

een paar in bed gelegen hebben op zondag morgen.  

Na goed 60 km waren we 

in Berg en Dal en toe aan 

een pauze bij De 

Heksendans, daar wisten 

ze dat we kwamen al was 

er niemand te vinden voor 

het ontvangst. Eenmaal 

aan tafel was er snel 

iemand om de koffie op te 

nemen en de directe vraag 

daarop of we er ook 

appelgebak (met noten 

hmmmmmmm.) bij 

wilden, als ze dat vragen 

kun je geen nee zeggen, te 

lekker en doe er ook maar 

slagroom op.  

Omdat we voor lagen op het tijdschema, maar de pauze ook wel hadden gehad, zijn we nog even op 

zoek gegaan naar de Oude Hollevoortse weg. Velen zal dit niets zeggen maar dit is een klim van 22 %, 

voor de fiets een hele uitdaging, maar voor ons natuurlijk een makkie, waar zeuren ze toch over. Dit 

hield wel in dat we even later weer langs De Heksendans kwamen waar de andere groep nog aan de 

koffie zat. 

Een half uur na groep 1 vertrok groep 2, we boften met het weer, 12 graden maar gelukkig droog en 

af en toe kwam het zonnetje door. Echt genieten van de mooie natuur met herfsttinten en veel 

paddenstoelen in de berm. 

Nu richting Duitsland voor de 2e helft van de rit waar ze bij Wyler aan de weg aan het  werken waren, 

maar dit was voor ons geen probleem zo breed zijn we niet. Eenmaal in Duitsland kwamen er wat 

meer rechtere wegen en ging het richting het vertrouwde Nederland  waar we via Boxmeer en zijn 

industrieterrein, over Stevensbeek  naar Milheeze reden, een half uur te vroeg stonden we weer voor 

Molen Laurentia, waar Mares en Francien de koffie en de door Lenie gemaakte erwtensoep al klaar 

hadden staan, roggebrood belegd met katenspek/kaas op de schaal, en de worstenbroodjes in de 

oven. Wat een welkom. 

Ook de niet-rijders Henry, Eric en Gisèle sloten zich aan bij de groep. 

Mares en Francien dank jullie wel voor de gastvrijheid, fijn dat we weer terecht konden in de molen 

en jullie zo voortreffelijk hebben gezorgd voor het warm maken en klaarzetten van het natje en 

droogje, ook de worstenbroodjes wederom geschonken door DekkenDerPaints (Frans en Lenie) 

gingen erin als………worstenbroodjes        

Rond 14.00 uur had ieder zijn buikje weer rond en was het tijd om nog verder te genieten van de rest 

van de zondag. 

                                                                                                                  Door: Christian 
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18: Feestavond 

Zaterdag 9-11-2019 

Om 19.30 uur was het een drukte van 

belang in het Jeu de Boules clubhuis 

van Du-Tjut op het Geneneind 2B  in 

Bakel, 30 leden en partners van 

Motorclub Laurentia deden zich 

tegoed aan koffie en cake, en werd er 

bij gekletst, een gekakel van jewelste. 

We werden genummerd        door 

Gerard van Du-Tjut, en rond 20.00uur 

na het welkomstwoord gingen de 

eerste 8 doublets van start, daarna 

gevolgd door nog eens 4 doublets en 2 

triplets 

 

 

 

De vrijwilligers van Du-Tjut gaven op 

elke baan een korte uitleg m.b.t. het 

spel, en begeleidden elke wedstrijd, 

waar nodig werd er gemeten, de 

rolmaat op zak. 

 

 

 

 

 

Om 21.00 uur was Erwin van Delikaat 

uit de Rips gearriveerd, het vet werd 

verwarmd, windschermen geplaatst, 

want het was inmiddels buiten ijskoud, 

en nadat de eerste jeu de boules 

partijtjes waren afgelopen kon er                       

begonnen worden aan de lekkere vette 

hap        
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Een uur lang was het in de kantine van 

Du-Tjut lekker rustig, en bij de 

Frietwagen een drukte van belang. 

Voor ieder wat wils, friet met mayo, 

curry, satésaus of speciaal, diverse 

overheerlijke snacks, het smaakte naar 

meer. 

 

Rond 22.15 uur werd de competitie vervolgd, van partner gewisseld, en de eerste 16 spelers 

begonnen aan de tweede partij, daarna gevolgd door de rest. 

Iets na 23.00 uur werden de laatste 

ballen gegooid, en aan Gerard om de 

uitslagenlijst samen te stellen. 

De poedelprijs werd gewonnen door 

Marcel, een mooie pen in de kleur 

van zijn motoren, beetje strijd 

(jaloezie) onderling want ook Frank 

zijn “nieuwe” auto heeft deze kleur 

      De eerste prijs was voor Martien, 

onze felicitaties voor deze 

prijswinnaars, maar eigenlijk voor 

allemaal, sportieve wedstrijden zijn 

er gespeeld, veel gezelligheid, dat is 

het belangrijkste. 

Onze hartelijke dank aan de leden van Du-Tjut die deze avond voortreffelijk hebben 

verzorgd. 

Het na-borrelen/buurten duurde tot iets over  00.30 uur, waarna veel leden de mutsen 

opzetten en de handschoenen aantrokken, en sportief vertrokken naar Milheeze en/of 

centrum Bakel. De vermissing van de elektrische fiets van Loes en Erik was een deceptie na 

deze gezellige avond, jammer dat er oneerlijke mensen rondlopen.                     Door: Lenie 



72 
 

 



73 
 

   



74 
 

Dit kost een verkeersovertreding in 
2020 

Tarieven verkeersboetes 2020 

De tarieven voor verkeersboetes in 2020 zijn gestegen. De stijging 
volgt de inflatiecorrectie van 2,7 procent. De bedragen voor 

snelheidsboetes liggen 1 tot 10 euro hoger.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Overzicht snelheidsboetes 2020 

Overschrijding max 
snelheid met (km/h) 

Binnen bebouwde kom € 
(in 30km zone, bij 

werkzaamheden en 
woonerf gelden andere 

bedragen) 

Buiten bebouwde 
kom € 

(bij 
werkzaamheden 
gelden andere 

bedragen) 

Snelwegen € 
(bij 

werkzaamheden 
gelden andere 

bedragen) 

1 - - 12 

2 - - 16 

3 - - 22 

4 28 25 25 

5 35 32 31 

6 43 38 37 
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7 49 45 44 

8 56 51 50 

9 64 60 57 

10 72 68 64 

11 98 92 88 

12 107 102 96 

13 118 112 103 

14 127 121 112 

15 137 131 121 

16 147 140 130 

17 158 150 141 

18 170 160 152 

19 181 173 162 

20 194 185 174 

21 207 196 186 

22 221 209 196 

23 235 221 209 

24 247 235 221 

25 263 248 232 

26 277 263 245 

27 295 276 257 

28 309 290 267 

29 325 308 282 

30 340 324 297 

31 - - 311 

32 - - 326 

33 - - 340 

34 - - 357 

35 - - 372 

36 - - 388 

37 - - 404 

38 - - 420 

39 - - 431 
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En dit betaal je in 2020 voor de volgende 
overtredingen: 

 

• Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 140 euro 
• Rechts inhalen: 240 euro 
• Geen autogordel dragen: 140 euro 
• Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden: 240 euro 
• Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 240 euro 
• Afslaan zonder richting aan te geven: 95 euro 
• Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 45 euro 
• Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 240 euro 
• Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen 

gelegenheid geven: 390 euro 
• Een voertuig dubbel parkeren: 95 euro 
• Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een 

parkeerschijf in de auto aanwezig is: 95 euro 
• Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 95 euro 
• Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 140 euro 
• Niet werkende remverlichting: 140 euro 
• Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 95 euro 

https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/laat-je-niet-afleiden


77 
 

 



78 
 

 



79 
 

  



80 
 

 

  
Opgave formulier voor de evenementen van 2020 

Ik, wil deel nemen aan onderstaande activiteiten. 

zondag 19 april 2020 Peelland Truckrun 2020 partner 

Opgave tot 15 Maartl Geen kosten 

zaterdag 16 mei 2020 Vrije rit met aansluitend BBQ partner 

Opgave tot 5 Mei 

Kosten    BBQ à  €???? euro PP 

3/4/5 juli 2020 Weekend Dasburg Duitsland 2020 partner 

, Opgave tot 25 April (tevens betaling) 

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en weekend Duitsland 

Kosten   à €122,50 euro PP (2 pers.kamer) 

Kosten   

22/23 augustus 2020 Weekend Cadzand 2020 partner 

Opgave tot 2 augustus   

Kosten   eigen kosten   

zondag 25-10-2020 Snertrit 2020 partner 

  Opgave tot 15 oktober (tevens betaling) 

Kosten   à  €???? euro PP   

zaterdag 7-11-2020 Feestavond 2020 partner 

Opgave tot 12 oktober (tevens betaling) 

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en Feestavond 2020 

Kosten   à  €???? euro PP 

2020 Contributie 2020 partner 

Betaling graag voor 31 maart  

Overmaken op reknr van MCL ovv naam en Contributie 2020 

Kosten   à  €25,00 euro PP 

graag zo   invullen  indien deelname gewenst is. 

NL73RABO0104144149 Rekeningnummer van de MC-Laurentia 

Graag vermelden als de partner ook mee gaat. 

Dit formulier zo spoedig mogelijk inleveren bij C.Thomassen penningmeester MCL 

Griensvenstraat 24 5763 AR Milheeze.   

Of mail naar mclaurentia@gmail.com 

Of inleveren tijdens de algemene ledenvergadering. 

Voor de activiteiten van 2020 kijk op onze web-site: www.mc-laurentia.nl 

  

à €122,50 euro PP (1 pers.kamer) 
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Colofon:   

  

Jaarboek :   201 9 /202 0   

Jaargang :   2 3  uitgifte 202 0   

  

Is een uitgave van Motorclub Laurentia   

  

Webpagina :   

www.mc - laurentia.nl/   

  

Facebook :   

www.facebook.com/MC - Laurentia - 

1702803666627780/   

  

Email :     

mclaurentia@gmail.com   

  

Voorzitter :   

A driaan   Beekmans   

0492 - 342257   

  

Penningmeester:   

Christian Thomassen   

0492 - 343038   

  

Secretaris :   

Wilbert  Smits   

06 - 52676735   

  

Bestuursl eden :   

Loes Cox - van Bakel   

06 - 16148967   

Lenie Dekkers - Derks   

06 - 10398987   

  

Kamer van Koophandel  Eindhoven:   

V 241007   

  

  

Bankrelatie:   

Rabobank Peel Noord   

Rek.nr. NL73RABO0104144149   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Advertenties :   

Adriaan Beekmans   

Wilbert  Smits   

Christian Thomassen   

Loes Cox-van Bakel   

Lenie Dekkers - Derks   

  

  

  

Overnemen :   

Het overnemen van welk deel van de inhoud  

van dit jaarboek dan ook, is slechts toegestaan  

na schriftelijke toestemming van de redactie,  

tenzij uitdrukkelijk de bron wordt vermeld.   

  

  

Aan alle artikelen en rubrieken wordt de  

grootst mogelijke zorg besteed.    

  

  

De ervaring heeft echter geleerd dat fouten  

niet geheel te voorkomen zijn. Daarom kan  

generlei verantwoordelijkheid worden  

aanvaard voor eventuele onvoorziene  

gevolgen.   

  

  

  

Webmaste r/Redactie:   

Frans Dekkers     

06 - 41267803   
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